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De laatste editie 

Het laatste Nieuwsblad van de Oosterhaven ligt 

voor jullie, de winter is voorbij. De lente is ook 

al begonnen in de Oosterhaven. 

Dat betekent dat de wintergasten van 2024-

2025 nu één voor één naar alle windstreken 

uitvliegen. De één gaat ver weg terwijl de ander 

gezellig in de buurt blijft of misschien wel blijft 

plakken in de Oosterhaven. 

Je kunt het ook merken want het lijkt 

momenteel weer net een “kindergebitje” als je 

naar de lege plekken kijkt. 

De Zeezwaluw (jullie redactie) is al uitgevlogen 

en ligt 

inmiddels 

in de 

Neptunus 

jachthaven van 

Delfzijl. 

De zomer biedt weer volop mogelijkheden voor 

iedereen voor het maken van nieuwe vrienden, 

mooie verhalen en prachtige herinneringen. 

Misschien zien we elkaar ergens onderweg 

opnieuw, we gaan het zien. 

Met evenveel enthousiasme als bij de eerste 

editie, gaan we van het laatste nummer van het 

Nieuwsblad weer iets moois te maken. 

 

De redactie wil de vaste freelance 

columnisten Bestavaer en Michel 

van Oort, hartelijke bedanken voor 

hun nooit aflatende inzet in het 

aanleveren van mooie, grappige en 

serieuze verhalen. Onze dank is groot!!! 

Huishoudelijk nieuws 

Tja, wat zeg je daarover als je net als Berend 

Botje uit varen gaat? Dat 

zal best wel even 

wennen zijn de 

wortels door te 

snijden om de 

Oosterhaven te 

verlaten. 

Christa hoopt dat de komende week echt alle 

“steigerwerkzaamheden” eindelijk afgerond 

zullen zijn. Dus voor wie de komende winter ook 

weer een boeking voor de Oosterhaven doet, kan 

op prima functionerende water en elektra 

rekenen en ….. genieten van de mooie brede en 

stevige steigers in de haven. Zelfs antislip ook 

met sneeuw en ijs! 

 

Bedieningstijden gemeente Groningen 

Telefoonnummer brugbediening 050 31 88 500 

 

1 oktober tot 1 mei 

• Maandag t/m zaterdag van 09:30 t/m 15:30 

uur 

• Zon- en feestdagen: geen brugbediening, 

uitgezonderd Koningsdag (27 april) 

 

1 mei tot 1 oktober 

• Maandag t/m vrijdag 

• 09:30 - 15:30 uur: alle bruggen 

• 18:00 - 19:30 uur: alleen de bruggen voor een 

(jacht)haven (Noord-Willemskanaal, 

Zernikebrug en Hoogewegbrug, Berlagebrug 

en Oosterhavenbrug) 

• Zaterdag, 

zondag en 

feestdagen: 

Voor alle 

kanaalvakken 

- met 

uitzondering van 

Hoendiep, Eendrachtskanaal, Oude 

Winschoterdiep en Oosterhamrikkanaal: 

09:00 - 12:00 uur 

13:00 - 16:00 uur 

17:30 - 19:00 uur 

Hoendiep, Eendrachtskanaal, Oude 

Winschoterdiep en Oosterhamrikkanaal: voor 

deze kanaalvakken geldt een meldplicht. 
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Brugbediening in ieder geval 24 uur van tevoren 

aanvragen via het havenkantoor van de gemeente 

Groningen, telefoon +31 50 31 88 500. Op zon- 

en feestdagen is er op deze kanaalvakken geen 

bediening. 

 

Recreatieschippers op doorvaart door de stad 

Groningen moeten er rekening mee houden dat 

ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug 

aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in 

de stad die middag nog passeren. 

Ga voor mogelijke actuele wijzigingen of 

storingen naar de website Vaarweginformatie 

 

______ 

 

Weerpagina 

De komende week is het nog wat aan de frisse 

kant, met name ’s nachts. Dus de 

kachel kan noch niet in de 

zomerstand. Maar na deze week zien 

de vooruitzichten er beter uit. 

Overdag en ‘s nachts hogere temperaturen. 

 

 

Recept 

Fruitige en frisse laagjes salade 
Bereiding ca. 30 min. voor 6-8 pers. 

 

Ingrediënten 

• 7 eetl. Yogonaise (2eetl.op de bodem en 

afdekken met 5 eetl) 

• 3 plakken Ham ca. 250gr. in blokjes 

• 150 gr. Bio mais 

• 570 gr. Ananas (uit blik, uitgelekt 340 gr) of 

vers 

• 2 stronken Witlof, in reepjes gesneden 

(optioneel) 

• 320 gr. Selderijsalade ( 1 pot, 190 gr. 

uitgelekt gewicht of zelfgemaakt zie tip) 

• 5 hardgekookte eieren, middelgroot, in 

plakjes 

• 1 grote en 2 kleine Granny Smith appels 

• 1 dikke prei (alleen witte- en lichtgroene 

gedeelte) 

• Verse kruiden; peterselie of bieslook 

(optioneel) 

 

Bereiding 

1. De bodem van een grote (glazen)schaal 

insmeren met een klein laagje yogonaise. 

Schik iedere volgende rij netjes door het 

zachtjes aan te drukken zodat mooie 

gekleurde laagjes ontstaan en het een mooi 

visueel plaatje wordt. Laat mais, selderij en 

ananas van tevoren goed uitlekken in een 

vergiet.  

2. Boven op de 

yogonaise leg je 

de witlof, de 

eieren in 

plakjes, de ham 

in blokjes, de 

mais, de ananas 

in stukjes, de 

geschilde appel in 

blokjes, de prei flinterdun gesneden en als 

laatste afsluiten met een klein laagje 

yogonaise. 

3. Plaats de schaal in de koelkast; na een dag in 

de koeling smaakt de salade nog lekkerder. 

Paula Hoeben 

 

Succes en eet smakelijk 

 

Tip: Zelfgemaakte zoetzure selderijsalade 

Nodig: 150 gr. knolselderij (gewassen en geschild), 50 gr. 

suiker, 150 ml. azijn, 300ml. Water. 

Bereiding: Breng water, azijn en suiker aan de kook tot de 

suiker is opgelost en laat het afkoelen. Schil en snijd de 

knolselderij, julienne of rasp de knolselderij. Doe het in een 

afsluitbare pot. Schenk het azijnmengsel er overheen. Zet 

met minimaal 1 dag in de koelkast om in te laten trekken. 

Bewaren in de koelkast. 

 

 

Uit de oude doos 

Een mooie foto van de Oosterhaven van 

“vrouger”, door Bert aan gedragen. 

 

De 

kranen 

staan nu 

aan de 

andere 

kant van 

het 

Eems-

kanaal 

tegen 

over Praxis, 500 meter verderop bij Ritsema 

vertelt Bert. 

 

 

https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/geo/map?layers=BRIDGE&viewport=53.076702578776874;5.9154510498046875;53.35423999538777;7.233810424804688
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Groeten uit Snits - het leven van een 

landkrabber 

HALLO OOSTERHAVEN!!!! Hier Michel & Saskia 

uit Sneek, 

 

In deze editie belichten we … eindelijk weer 

varen. 

Na een hele winter aan de wal gewoond te 

hebben, is het grote moment eindelijk daar … we 

gaan weer aan boord! 

De spullen in de opslag, nauwkeurig genummerd 

en keurig netjes in dozen, zodat we precies 

weten wat waar ligt. 

 

Dan nog even 

wat dingen naar 

de River Blues 

sjouwen… 

 

… en dan is het 

tijd om aan 

boord te gaan! 

 

 

Eindelijk verlost van dat bedompte flatje, die 

nare-buren-die-je-nooit-groeten-en-van-wie-je-

eigenlijk-niks-anders-dan-hun-achternaam-

weet-omdat-je-die-op-de-brievenbus-kan-zien-

staan-maar-je-hebt-ze-nooit-gesproken, die 

kale-straten-vol-met-zwerfvuil, die-stinkende-

walm-van-autos-die-almaar-rondrijden-op-zoek-

naar-een-plekje-om-te-parkeren en die 

hondenschijt-die-toch-altijd-weer-verdekt-

opgesteld-ligt. 

 

Nee. Nooit meer aan de wal. De vrijheid van het 

open water achter de sluis, de hele wereld voor 

je. Dat willen we. 

 

Het allerfijnste is misschien nog te mogen 

wennen 

aan de 

tijd. Dat 

de tijd 

niet op je 

jaagt, 

maar op 

je wacht, 

 

Hieronder één van mijn favoriete gedichten 

hierover: 

 

Stilstaan 

Vanmorgen horloge gepakt: 

staat stil. Kapot. 

Niks meer aan te doen. 

 

In het gangboord gezeten. 

Broodje kaas gegeten. 

Oogsplitsje gezet 

Bijboot nieuw lakje gegeven. 

 

Weerberichtje gepakt. Gewenst 

dat niet alleen mijn horloge 

maar ook deze dag 

stil zou blijven staan. 

 

Gedicht: Gil van der Heyden (met wat 

maritieme aanpassingen van mijzelf) 

 

Maar zover is het nog niet. De River Blues ligt in 

Workum en we komen eerst naar Groningen. 

Binnendoor. 82 zeemijlen en 59 bruggen. Het 

plan was om daar a.s. maandag aan te komen (dus 

zo’n beetje wanneer deze laatste editie 

uitkomt), maar …… we liggen natuurlijk met 

motorpech in Grou. Lekkende pakking van het 

thermostaathuis en de nieuwe pakking is pas op 

die aanstaande maandag op te halen. 

Dus in de loop van de week door naar de 

Oosterhaven om dan hopelijk op 12 april aan te 

komen. Een aantal van jullie zal dan al weg zijn, 

maar misschien komen we elkaar nog op het 

water tegen. Hou je roer recht en je ogen op de 

horizon. 

 

Sneek, over and out. 

MvO 

___/)___ 
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‘Liever een week zonder brood, dan een week 

zonder rokerij,’ klonk het stoer van onder een 

pet uit. Enige klanken van instemming gingen 

door de gelederen. 

Winkelier E.S. Witte telde achter de deur de 

minuten af voor hij gewettigd was te openen. De 

politieagent zou dan met mondjesmaat steeds 

vier klanten toelaten. 

Naast de geldprijs 

konden ze slechts tegen 

een geldige bon een 

pakje sigaretten, 

doosje sigaren, of een 

zakje (pruim-)tabak 

aanschaffen. 

Voor de laatsten in de rij kon het uren duren, 

tenzij huisgenoten hen tussendoor kwamen 

aflossen. Het was 11 januari 1941, de eerste dag 

dat in Nederland de distributie voor tabak 

inging. De kinderen van Witte gingen voor het 

evenement even naar buiten om te poseren 

(rechts). 

Vader Witte sprak later van de ‘vette jaren’, die 

toen aanvingen. Vette jaren, hoezo? 

De ‘bon’ verwierf topstatus. Het laten 

verlopen van een bon gold als rampzalig. 

Voor arme sloebers was de bon overigens een 

bestseller. 

 

 

 

Oproken of ? 

In de klokkenwinkel verderop bevatte de etalage 

nog slechts een enkele wekker en pendule. De 

blikvanger was een regenjas met 

gebruikssporen. Er lag een prijskaartje op: Te 

ruilen voor 15 (echte) sigaretten. 

Zelden gingen die nog in de fik voor rookgenot. 

Voor dat doel ontstonden alternatieven:  

‘eigenbouw’ van zelf 

geteelde tabak, of blad 

van vruchtbomen, bieten, 

bramen ed. 

Tot de hoogste kwaliteit 

in deze branche rekende 

men de Bukshag. De bron 

daarvan was met name de 

trambaan. 

 

Gedurende de oorlogsjaren verzorgden trams te 

Groningen nog het OV. Rokers verbleven 

gewoonlijk op het achterbalkon. Daar mikten ze 

hun peuken overboord. Jongens maar ook 

volwassenen stroopten de rails af en 

verzamelden gebukt de buit. 

Thuis peuterden ze de tabak tevoorschijn en 

rolden dat met vloeipapier tot nieuwe 

sigaretten, rijk aan teer. 

 

Mager na vet 

Een paar jaar na de oorlog stopte de distributie 

en waren tabaksartikelen weer ‘van de bon’. 
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De vrije verkoop veroorzaakte een run op de 

winkels. Gedurende enkele dagen….daarna zakte 

de verkoop in en bleef minimaal. Hetzelfde gold 

de handel in ‘versnaperingen’ (=snoep). Deze 

rantsoeneringen bleken achteraf veel hoger 

ingeschat dan de behoefte. De algemene vrees 

voor het laten verlopen van bonkaarten had een 

fictieve vraag gegenereerd. Voor de 

tabakszaken die meestal ook rolletjes drop, 

Rang en pepermunt in de verkoop hadden, braken 

na de ‘vette’, nu ‘magere’ jaren aan. 

 

Paradise lost 

Het Rookersparadijs verwees met zijn naam, 

zoals gebruikelijk bij mythen, naar een gouden 

voortijd.  

De klad zat er nu voorgoed in; zonder functie 

elders als aanvulling, was het geen doen meer. 

Toen E.S. Witte met pensioen ging en verhuisde, 

bleek hij een ietsiepietsie nalatig te zijn 

geweest. Ongemerkt voor hem had een nieuwe 

neringdoende een ietwat wufte invulling voor het 

pand bedacht. 

Overbuurman slager Kroon belde geloofsgenoot 

Witte op: ‘E. S. ben je een Erotisch paradijs 

begonnen? Frivole fratsen en andere zondige 

hupsakee? R.K. Dildo b.v.? 

Midden in de nacht trok Witte er op uit met een 

keukentrapje. Met een scheermesje krabde hij 

firmanaam 

E.S. Witte. tel nr. 26504 van de nu ‘smerige’ 

winkelruit. 

Oh varensgast: 

Passeer pand 50 en bedenk zo waar 

E.S. was met de bolknak de sigaar 

 

Bestevaer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colofon 

Dit keer geen colofon meer om jullie te vertellen wanneer de 

Oosterhaven Krant uitkomt en datum van inleveren van het 

leesvoer voor plaatsing. De redactie heeft de stekker uit de 

publicatie gehaald om heerlijk te genieten van de zomer. 

Uiteraard wensen we jullie allemaal een heerlijke, zonnige 

zomer in eigen land of daarbuiten. Misschien tot in het 

najaar. 


