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In de schijnwerper 

In deze schijnwerper doet de redactie een 

oproep aan iemand uit het gemêleerde 

Oosterhaven wintergastenbestand om iets 

interessants/leuks/grappigs uit zijn of haar 

boordleven te delen. De keus waar over het gaat 

is helemaal 

aan de 

verteller. 

Wie o wie 

wil zijn 

smeuïge 

verhaal 

met ons 

delen??? 

In de 

colofon kan je de uiterste inleverdatum vinden, 

maar het wordt uitermate gewaardeerd als het 

eerder is! 

 

Nieuws van de Havenmeester 

Huishoudelijk nieuws 
 

Drinkwater controle 

Van Paula ontvingen we het heugelijke nieuws 

over de drinkwater controle. Wel was ze wat 

summier. Ad verbatim: 

Wist u dat in de haven: 

• het drinkwater 2x per jaar gecontroleerd 

wordt op o.a. legionella; 

• 2x per jaar monsterafname plaats vindt door 

een gecertificeerd bedrijf; 

• temperatuurmetingen bij watertappunten 

wordt verricht. 

Ook wist ze een 

aantal foto’s te 

bemachtigen. 

 

Maar wacht eens 

even! Dit gaat over 

ons drinkwater. 

 

Het woord “drink” 

is hier wellicht 

enigszins 

misleidend: we zijn 

immers nog nooit 

havenvolk tegengekomen dat vrijwillig water 

drinkt. Ja. Als je er per ongelijk na een zware 

nacht inlazert. 

 

Maar desalniettemin, belangrijk spul: we koken 

er mee, we poetsen onze tanden er mee 

(sommigen meer dan anderen), we zien 

Alexander jr. de hele dag die ketel heen en weer 

slepen enzovoort. Dus voldoende reden om deze 

summiere zichzelf-op-de-borst-geklopte-kijk-

mij-eens-even-een-verantwoordelijke-haven-

wezen eigen roem eens goed onder de loep te 

nemen.  

We beginnen met het 

aloude adagio 

“follow-the-money”. 

Dus Eurofins. Een 

biopharma bedrijf. 

Nou. Dan weet je het 

wel. Niet 

beursgenoteerd, dus 

cijfers en eigenaars 

lastig te achterhalen. 

Gelukkig heeft de 

Kamer van 

Koophandel sinds een 

paar jaar het zgn. aandeelhoudersregister 

ingevoerd. En dat biedt uitkomst. Na wat flink 

wat speurwerk en hier en daar een beetje extra 

smering, zal ik maar zeggen, kwamen we in bezit 

van de namen van de twee eigenaren, samen goed 

voor 91.34% van de aandelen: PH & CB. Maar dat 

is nog niet alles.  

Via https://www.foodwatch.org/nl/current-

nieuws/2024/waterfraude-we-zijn-jarenlang-

geflest, ontdekten we dat Eurfins jarenlang 

gewoon Oosterhaven water leverde aan Spa, 

Perrier en Vittel. Dus ik poets voortaan mijn 

tanden gewoon weer met bier! 

 

De wasmachine 
De muntproever van de wasmachine 

hapert. De ene keer lukt het wel de 

andere keer niet (heel 

vervelend, want dan 

worden je schone onderbroeken 

een beetje een Russische 

Roulette) 

 

De WC-code 
De code van de WC deur is per zaterdag 16 

maart s’ morgens om 8.00u veranderd in **** (ja, 

daaaag, we zijn toch niet gek! De oplage van de 

Oosterhavenkrant is dusdanig groot, dat, als we 

dat publiceren, we zelf ook in de rij moeten 

staan) 

https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2024/waterfraude-we-zijn-jarenlang-geflest
https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2024/waterfraude-we-zijn-jarenlang-geflest
https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2024/waterfraude-we-zijn-jarenlang-geflest
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Stille hint? 
De havenmeester meldt; “Het zomer seizoen 

staat weer voor de deur, lekker erop uit met de 

boot”, maar ze bedoelt natuurlijk gewoon dat we 

op moeten rotten. En ook maar één kant op ook, 

want de Driebondsbrug draait vanaf heden wel 

weer normaal, maar de Plataanbrug over het 

Reitdiep en de van Ketwich Verschuurbrug over 

het Noord Willemskanaal draaien maar 3 x per 

dag. 

We mogen wel weer terug komen (en Christa 

hoort zelfs graag van ons via de mail wie 

voornemens is terug te komen in het 

winterseizoen 2024/2025), maar het zal wat 

aanpassing vragen van eenieder, want vanaf half 

sept tot uiterlijk laatste week november wordt 

de rest van de haven van nieuwe steigers 

voorzien. 

 

Famous last words? 
Dat met die nieuwe steiger is natuurlijk een hele 

operatie maar de planning zal een stuk strakker 

en sneller gaan dan met het eerste stuk van de 

steigers toen die werden vervangen. Ja ja. 

 

Havennieuws 

Bloemperkje 

Even t.a.v. de argeloze honden-uit-later; 

het voorheen 

“hondentoilet” is 

weer in ere hersteld 

als bloemperkje. 

Op verzoek van de 

Partij voor de Dieren 

heeft de gemeente 

aan de westzijde van 

de Oosterhavenbrug 

een ruime 

alternatieve 

drijvende voorziening verzorgd. 

 

Prijsvraag: welke boot is dit? 
 

 

 

Evenementen in Groningen tot de volgende 

editie of zo 
Wo 20 maart t/m zo 24 maart | Kermis en een 

braderie/markt Meerstad | Vossenburglaan 184-186, 

Meerstad | 15:00 - 22:00 uur. 

Do 21 maart | Passage wielerwedstrijd Olympia's Tour 

| Route door Groningen (start en finish Baflo), 

Groningen | 12:30 - 16:00 uur. 

Vr 22, za 23 en zo 24 maart | Lentefestival 

Oosterpark | Op het plein in Oosterpark behorend bij 

JOP gebouw, Groningen. 

Vr 29 maart | Bloemenjaarmarkt | Grote Markt 9 | 

09:00 -17:00 uur. 

Vr 29 maart t/m maandag 1 april| Kermis/markt 

Reitdiephaven| Reitdiephaven 261. 

Za 30 maart | Paradigm Backyard | Suikerlaan 2, 

Groningen | 14:00 - 23:00 uur. 

Zo 31 maart | Suikermarkt | Suikerlaan 6, Groningen 

| 11:00 - 17:00 uur  

Zo 7 april | Urban Trail Groningen| Start vanaf 

Vismarkt (+route) | 08:00 - 14:00 uur. 

Woe 10 april| Sponsorloop T.C. Veracket| 

Planetenlaan 771, Groningen (+ route)| 19:00 - 21:00 

uur. 

Wo 10 april | Benefietactie Open Groningse 

kampioenschappen klunen | Vismarkt, Groningen | 

14:00 - 17:00. 

Wo 10 april t/m za 13 april| Plantjesmarkt | 

Siersteenlaan 430, Groningen | 07:30-22:00 uur  

Za 13 april | Peringatanride out 2024 | Van 

Eedenstraat, Groningen | 07:00 - 15:00 uur. 

Zo 14 april | Wandeltocht Vrouwenmars 1945 | Gouw 

45 | 08:00 - 12:00 uur. 

 

Knopen en steken 

Achtknoop 

Achtknoop (Engels: Figure of eight) is een van de 

meest gebruikte knopen aan boord van schepen. 

 

Wat is een achtknoop? 

De achtknoop is een knoop die aan het einde van 

een lijn gelegd wordt met als doel de doorsnede 

van de lijn te vergroten. Zoals de naam al 

aangeeft heeft de knoop de vorm van het cijfer 

8. Ze wordt toegepast als stopknoop om te 

voorkomen dat lijnen ergens uit of langs kunnen 

glijden. Daarnaast wordt deze scheepsknoop ook 

gebruikt om een veilige lus te maken. Daarbij 

heeft de achtknoop als voordeel dat deze ook 

weer eenvoudig los te maken is. 

 

Hoe leg je de achtknoop? 

1. Maak een lus in het touw en kruis het 

uiteinde over het touw. 
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2. Haal het 

uiteinde onder 

het touw door. 

3. Steek het 

uiteinde terug 

in de lus. 

4. Trek het touw aan. 

 

Oorlogsdrama aan de kade 

De 120 ton witte kool torende hoog boven de 

luikhoofden uit. Schipper Stienstra boomde ver 

voorover gebogen zijn Groninger boltjalk ’Risico’ 

door het Verbindingskanaal. Zijn neus raakte 

bijna het dolboord. 

Vrouw Stienstra aan het helmhout tuurde over 

de lading heen, wijdbeens en hoog op een kist. 

Op het Reitdiep hadden ze de fok er nog even 

bij kunnen zetten, maar vanaf Kostverloren ging 

het verder met gestreken mast. Dan hoefden de 

meeste bruggen niet te draaien en kon de gang 

erin blijven. Met elkaar spaarde dat weer diesel 

uit. Na bijna vier jaar oorlog hadden ze de 

Listermotor nog maar schaars aan gehad. 

 

Banaan 

Ze zouden lossen bij Van Dinteren, het 

bananenpakhuisje aan het einde van de 

Oosterkade. 

De Van Dinterens woonden boven het bedrijf, 

waar je ook na jaren de geur van tropische 

vruchten goed kon vernemen. Van Dinteren, een 

schrale man, was opgewekt gebleven bij de 

steeds krappere handel. 

Zijn vrouw, ook blijmoedig, maar iets weldadiger 

uitgevoerd, werd door Stienstra’s zoon Harm 

Tante Naantje genoemd. 

Ze had hem ooit toegeroepen: ’Jij lust vast wel 

een banaantje.’ Dat werd tan aantje. Harm was 

toen nog een schoolkind. Kortgeleden had hij 

zich moeten melden voor de Arbeitseinsatz. 

Onderduiken was nauwelijks aan de orde 

geweest. In de schipperswereld was eigenlijk 

niet aan veilige adressen te geraken. Harm had 

het aanbod van tante Naantje afgeslagen. De 

Behörde beobachteten met gans groot 

wantrouwen de lokale voedselvoorziening. Het 

wemelde op de kade van controles op kilo’s, 

aantallen, opslag en transporten. 

 

 

 

Klein Poortje 

‘Bakboord en naar Lemmerboot ’, beduidde 

Stienstra zijn vrouw. De Oosterkade was tot de 

sluis bezet. De loskade bij ‘Magazijn en Kantoren 

van de Lemmerboot’ was vrij. Stienstra zette 

een klein anker over boord en zijn vrouw zwaaide 

de Risico mooi met de kont naar het wit 

aandoende bouwwerk aan de waterkant. 

Scheepsvolk aan de wal bood hulp bij het 

aanleggen. 

 

Achtung 

Stienstra had de vaarboom nog niet in het 

gangboord gelegd of daar klonk bulderend: Halt 

machen. Absteigen. 

Het bevel gold evenwel niet de schipper, maar 

een klein detachement militairen op fiets. 

Stienstra sloeg de manoeuvres van dit handjevol 

soldaten enigszins verholen gade. Dit militaire 

apparaat was nogal divers in 

leeftijdsclassificatie. Na bejaardenaftrek 

bestond het vooral uit overjarige pubers. Even 

zo goed luizen en neten, allemaal vuile, rottige 

rotmoffen. 

Behalve Absteigen moesten ze van de 

Feldwebel ook Ablegen en Ruhe Machen. 

Bij het ontschouderen van het geweer, ontglipte 

aan een der manschappen zijn geweer. Als door 

een wesp gestoken vloog de Feldwebel op hem af 

en begon hem uit te kafferen. Een zwijnhond, die 

voor het front van Zivilisten zijn wapen 

minachtte en mishandelde, was een schande voor 

de algehele Wehrmacht, inclusief Luftwaffe en 

Flotte. Bij gebrek aan krijgsraad zou hij het bij 

deze Ausscheisser laten, maar eigenlijk had hij 

graag een vuurpeloton laten aantreden. Nu was 

de straf: in de houding blijven staan voor 

onbepaalde tijd. 

 

 

Magazijn en Kantoren van de Lemmerboot. De Loskade. 
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De Feldwebel marcheerde af naar het kantoor 

van de Lemmerboot, waarschijnlijk om pipi zu 

machen. De andere krijgslieden bleven 

rondscharrelen bij hun uitrusting. 

 

Plons 

Stienstra en collega schippers stonden heimelijk 

wat na te gnuiven. Een van hen zag iets: een 

soldaat had zijn geweer tegen zijn plunje gezet, 

maar onbedoeld met de kolf op een landvast. Een 

rukje en een stuks wapentuig zou aan de 

vijandelijke oorlogsvoering onttrokken kunnen 

worden. De pikbroeken stootten elkaar aan: wie? 

Het initiatief kwam van elders. Vrouw Stienstra 

zwenkte het roer om; het helmhout had haar in 

de weg gezeten. Een schommeling, een zwiep en 

hup. 

Een kreet van afgrijzen schalde over de kade. 

De varenslieden gnuifden nog intenser. ‘Mein 

Gewehr, mein Waffen’, jammerde de eigenaar, 

haalde de helm van zijn hoofd en bukte zich over 

de rand. Vrouw Stienstra keek in een gezicht vol 

ontreddering en peilloze wanhoop. 

Zo zonder Stahlhelm leek het haar geen soldaat. 

Het was een jongen niet ouder dan 17, de 

leeftijd van haar Harm. Ze had nog even moeite 

met haar man, om uit teleggen wat ze met ’die 

arme stumper’ bedoelde. Stienstra tastte 

tenslotte naar zijn vaarboom in het gangboord. 

Dankzij de weerhaak en de reddingstok van de 

Steentilbrug kon hij het gevaarte op de kade 

krijgen. Nog voor de Feldwebel uitgepist was, 

waren er al een paar putsen water overheen 

geklaterd. 

 

De volgende dag vertelde de schipper besmuikt 

het voorval aan de Van Dinterens: “Ben ik nu 

schuldig aan ‘Hulpverlening aan de vijand’?” “Wat 

denk je? Na de oorlog krijg je een medaille voor 

medemenselijkheid”, meenden de Van Dinterens. 

“Hij heeft dan liever een banaantje”, zei vrouw 

Stienstra. 

Bestevaer 
___ 

 

Hoe zou het gaan met ……. 

Ook hier plaatst de redactie een oproep aan alle 

medebewoners met de vraag: Van welke 

oude/vorige winterligger zouden jullie graag nog 

iets horen over hoe en waar hij/zij nu is. 

 

Groeten uit Lauwersoog: “Life on the Hard” 

“Oosterhaven, Oosterhaven, Oosterhaven hier 

zeiljacht Zeezwaluw”. 

Hoe istie nu? 
Na het vorige bericht in de Oosterhavenkrant 

no.5, is er nog niet echt veel veranderd hier 

aanboord van de Zeezwaluw. Het heeft nog 

regelmatig flink gepoeierd, zelfs nog een storm 

met een naam. Ons duimen voor beter- en 

zonniger weer is, zoals het nu lijkt, verhoort. De 

eerste 2 weken van maart lijken rustig qua wind, 

redelijk wat zon en hogere temperaturen, zowel 

overdag als ‘s nachts. EIN-DE-LIJK. 

We hebben zelfs alweer een vochtmeting kunnen 

doen om de daling (die gestaag gaat) goed in de 

gaten te houden. Hopelijk lukt het vanaf nu elke 

2 weken en dalen de waardes nog verder. Niet 

dat het aanbrengen van alle lagen in de komende 

maand al kan starten. 

Want daarvoor hebben we zeker een lagere 

luchtvochtigheid nodig. Toch is het fijn dat het 

drogingsproces de afgelopen winter als geslaagd 

beschouwd mag worden. 

Ook kriebelen bij ons de handen om aan de slag 

te gaan, zeker als het zonnetje schijnt. Gelukkig 

staan er nog veel klusjes op onze lijst, die net als 

bij iedereen in het voorjaar aangepakt kunnen 

worden. Halverwege “fenders” schoonmaken viel 

de winter in. Een leuk startklusje voor als het 

zonnetje schijnt. Ook het groen geworden 

teakdek, lijnen en vallen ontkomen niet aan een 

schoonmaakbeurtje. De romp boven de waterlijn 

kan eindelijk schoongemaakt worden zodat ons 

Zeezwaluwtje straks weer staat te stralen. 

 

Vele zeilvrienden hebben ons in de afgelopen 

periode vereert met een bezoekje; uit 

Nederland maar ook uit Zuid Spanje tot New 

Zealand. Ieders plannen vlogen over tafel en 

uiteraard ook die van ons. Tja, de onze zijn nog 

een beetje onbestendig. 
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Eerst moeten we weer te water en wanneer dat 

is durven nu nog geen uitspraak over doen. We 

hopen dat alle geplande werkzaamheden vlot 

verlopen, maar ……. “Plannen zijn bij eb in het 

zand geschreven”, zoals iedere zeiler weet en 

vaak al ondervonden heeft. Geen harde datum 

van ons dus. Beter goed en langzamer, dan snel 

en slecht! 

 

Intussen hebben we wel uitgevonden dat de 

supermarkt “Plus” uit Anjum (waar we altijd met 

de bus heengingen), ook 

tot onder de 

Zeezwaluw bezorgd! 

Geweldig dus. 

De bulk van de 

boodschappen 

laten we nu elke 

zaterdag 

aanleveren zodat 

we tijd overhouden 

voor leuke dingen en 

niet altijd alleen voor 

boodschappen op pad 

zijn/moeten. Zonniger tijden breken dus ook aan 

in Lauwersoog. 

“Zeezwaluw luistert uit.” 

 

Recepten 

Traybake met misokip, aubergine, lente-ui & 

chilipeper 
Voor wie het toch wat makkelijk wil houden, 

maar wel iets bijzonders op tafel wil zetten is 

deze traybake een echte aanrader. Traybake is 

eigenlijk niet veel anders dan een ‘bakplaat vol’. 

En waarmee je die dan volmaakt is helemaal aan 

jou. Dit is echter een heerlijk recept voor een 

smakelijke ‘bakplaat vol’. Met een uurtje staat 

het op tafel. Het is eigenlijk een herfstgerecht, 

maar och, kijk naar buiten en je weet genoeg. 

 
Ingrediënten voor 2 personen: 

• 400 gr. scharrelkippendijen-filets, 

gehalveerd 

• 350 gr. babyaubergines, gehalveerd 

• 3 banaansjalotten, gepeld en gehalveerd 

• 2,5 cm verse gember, geraspt 

• 2 tenen knoflook, geraspt 

• 2 el. sesamolie  

• 2 el. volle miso 

• 1 el. honing 

• 1 tl. chilivlokken 

• 1 el. sesamzaad 

Dressing: 

• geraspte schil en sap van biologische limoen 

• 1 el. sesamolie 

• 1 el. sojasaus 

Opdienen met 3 lente-

uitjes, in dunne 

ringen gesneden en 

witte rijst. 

 

Bereidingswijze: 

• Verwarm de oven 

voor tot 220° C, 

• Leg de gehalveerde 

kippendijfilets, 

aubergines en sjalotten in een braadslede. 

Roer de gember, knoflook, sesamolie, miso, 

honing, chilivlokken en het sesamzaad in een 

kommetje door elkaar en verdeel het over de 

aubergines en vooral de kip, 

• Zet 45 minuten in de oven tot de kip 

goudbruin en gaar is. 

Eet smakelijk! 

 

’t Pannekoekschip 

In het hol van de leeuw: 

Verslag van een bezoek aan het 

pannenkoekschip: U mag zelf zeggen welke 

versie u het meest vertrouwd: 

Versie 1 

Enigszins bedremmeld steken wij de toch wat 

gammele loopplank over. Immers, we hebben een 

hoop slechte verhalen over dit etablissement 

gehoord. Krakend piept de deur open. Een wat 

verloederde 

serveerster, een 

brandende sigaret 

bungelend uit haar 

rechtermondhoek, 

hangt over een 

barkruk en kijkt ons 

wantrouwend aan. Wat of we 

moeten? 

Verlegen leggen we uit dat we gereserveerd 

hebben. “Nou, vooruit dan maar”. Zienderogen 

vermoeid slentert ze ons de totaal verlaten 

eetzaal in. We worden naast de ingang van de 

toiletten neergezet, aan een piepklein tafeltje 

dat ondanks de stapel bierviltjes toch nog 

wiebelt. De pisgeur is overweldigend. 

https://www.foodiesmagazine.nl/ingredienten/miso/
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Onze kots inhoudend bestellen we. 

Pannenkoeken met spek. En stroop. Bert’s keuze. 

Na ongeveer anderhalf uur worden eindelijk de 

door ons erbij bestelde colaatjes op tafel 

gesmeten. Geen prik meer te bekennen. Nog 2 

uur later komen dan de pannenkoeken. De spek is 

verbrand, de pannenkoeken zelf halfgaar. Geen 

stroop. Met moeite weten 

we de helft weg te 

werken. Ondanks de 

stank van de Wc’s, 

maken we daar toch 

dankbaar en 

onmiddellijk gebruik 

van. De rekening: EUR 

241.06. “Wat? Geen fooi” 

krijgen we toegebeten als we afrekenen. Met 

opluchting stappen we de frisse buitenlucht in. 

 

Versie 2 

Vol verwachting steken we loopplank over. 

Immers, we zien hier de hele tijd vrolijke 

kinderschares in- en uitstappen. De goed 

geoliede deur zwaait soepel open. Een lief meisje 

straalt ons tegemoet. “Had u gereserveerd?” 

Enigszins bedremmeld melden 

van niet, maar dat het daar 

buiten zo lekker rook. 

“Geen probleem, hoor. We 

regelen wel iets. Komt u maar 

mee”. Vol energie gaat ze ons 

voor naar de stampvolle 

eetzaal. 

In het gezellige geroezemoes, worden we aan 

een stevig tafel met mooi uitzicht over het 

water geplaatst. Onmiddellijk komt ze met de 

kaart. We bestellen. Pannenkoeken met spek. En 

stroop. Bert’s keuze. Een minuutje later 

verschijnen de colaatjes, bruisend van de prik. 

Tien minuten later staan de pannenkoeken al op 

tafel. Het spek is perfect, de pannenkoeken zelf 

nog beter. Een enorme pot met stroop er naast. 

“Als u nog meer stroop wilt, roept u maar, hoor!” 

De rekening: EUR 12.21. Vriendelijk helpt ze ons 

weer in onze jas. “Wel thuis en tot ziens”. 

Voldaan en zeer tevreden wandelen we langzaam 

naar huis. 

 

Oproep 

Voor alle schrijvers, dichters en wijsneuzen 

onder de winterliggers, gebruik je talent en 

schrijf iets leuks of interessants en maak je 

naam onsterfelijk door een publicatie in de 

Oosterhavenkrant! 

Lees hieronder in de colofon hoe je je dichtsel 

kan aanleveren voor de volgende editie van de 

Oosterhaven krant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colofon 

Copy voor de volgende editie uiterlijk: 8 april 2024 

Aanleveren bij de redacteur; 

Michel van Oordt (in co-productie met Ineke en Riens) 

AB “SY Stavast”: ligplaats op steiger: B28 

Of via de email: michel.van_oordt@nokia.com 

Of via Havenapp; Michel van Oordt “SY Stavast” 
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