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In de schijnwerper 

Helaas  hebben  we  voor  deze  rubriek  geen 

bijdrage kunnen ontvangen  
 

Nieuws van de Havenmeester 

Huishoudelijk nieuws 
 

De badhuisschijter onthult 
We hebben de laatste paar weken op de 

Oosterhavenappgroep mogen genieten van 

Alexander sr’s nieuwe hobby: het fotograferen 

van wat mensen, zonder om te kijken, zo al 

achter zich laten in het badhuis. De nogal strikte 

privacy wetgeving, verbiedt een gerenommeerd 

blad als de Oosterhavenkrant, om zijn krachtige 

bijdrages te reproduceren (en overigens, vond 

de redactie de plaatjes dermate esthetische 

onverantwoord, dat we ze ook niet wilden 

plaatsen), maar we vonden het wel noodzaak om 

een onderzoek in te stellen. Dit zijn immers 

mistanden in de haven en het keiharde 

journalistieke karakter van de Krant schreeuwt 

dan ook om verantwoording. Met enige walging 

werden de foto’s van Alexander sr. uitvergroot 

om ze te vergelijken met wat er zo al meer in en 

rond de haven los op straat ligt. Ons historisch 

team wist nog een WhatsApp wisseling vanuit 

het verleden te analyseren, maar daar waren te 

weinig sporen van over om tot conclusies te 

komen. Als laatste redmiddel werd er des nachts 

een slaapzak uitgerold en zo waar, dit had 

resultaat. 

Verslaggever ter plaatse wist de volgende foto 

te maken van de dader, die zich duidelijk niet 

inhoudt en niet alleen in het Badhuis niet achter 

zich kijkt, 

maar ook in de 

haven zich 

onbekommerd 

laat gaan: 

 

Dit laat 

tevens zien 

dat we ook 

wat minder 

ruimhartig 

met de code 

van het 

Badhuis om 

moeten gaan. 

 

Havennieuws 

 

Prijsvraag: welke boot is dit? 
De redactie verbaasde zich over hoe weinig de 

foto in deze categorie herkend wordt. Af en toe 

wist een eigenaar zijn eigen schip wel te 

herkennen, maar dat telt natuurlijk niet. Na enig 

nadenken, concludeerden wij dat wij het 

herkenningsvermogen van het havenvolk 

kennelijk schromelijk overschat hebben. De 

fotograaf heeft duidelijk te veel ingezoomd en 

daarmee een té moeilijke stelling geponeerd. 

Hierbij dan een wat ruimer genomen foto, 

waarschijnlijk meer in lijn met de toch wat 

gebrekkige Sherlock Holmes capaciteiten van de 

winterliggers. Hopelijk herkennen jullie de boot 

in kwestie deze keer wel. 

 

Omkoping of intimidatie? 

Tot onze grote verassing, vonden we ineens deze 

tas aan boord: Dat zag er natuurlijk prima uit en 

vol verwachting 

klopten onze 

harten.  

 

Echter 

de 

volgende 

vondst 

dempte de 

feestlust 

enigszins: 
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Onmiddellijk kwam het voltallige redactie-team 

in crisisberaad bijeen: 

Koortsachtig schoten de scenario’s over tafel en 

werden de harde vragen gesteld; 

Waar komt deze tas vandaan? Is de inhoud 

wel te vertrouwen? Wat moet die pen daar 

(moeten we iets terug schrijven)? Hoe moet 

het woordje “nu” in de zin “nu vraag ik het 

nog vriendelijk” geïnterpreteerd worden? En 

dan de hamvraag…… Wie is deze mysterieuze 

CB?”. 

Na een lange vergadering, kwam de redactie tot 

de conclusie dat het hier toch wel om een poging 

tot omkoping dan wel intimidatie moest gaan. 

Immers het hele land wordt voortdurend 

opgeschrikt door allerlei ontploffingen. Deze 

poging zal ook wel in dat rijtje thuis horen. 

Eensgezinds echter, verhardde onze 

vastbarendheid tot een onbreekbaar staal: 

“de mond van de Oosterhavenkrant zal nooit 

gesnoerd worden! Ons eigenbelang volledig opzij 

zettend, zullen we doorstrijden om de mistanden 

in de haven aan de kaak te stellen. Onze 

objectieve lens zullen wij onvermoeid, voor U, 

onze trouwe lezers, in blijven zetten tot de 

laatste steen bovenkomt of tot de pen onze 

levenloze handen zal ontvallen”. 

Descendit pugnatorum. 

 

Evenementen in Groningen tot de volgende 

editie of zo 
• Wo 24 februari | Wandeling door centrum 

voor Oekraïne | De sociale brigade (W. 

Kemp) | Grote markt 1, Groningen 

• Za 24 en zo 25 februari | Gyas-Hunze Race 

en feest | Race op water tussen Berlagebrug 

en KGR de Hunze, 07:00 - 02:00 uur 

• Za 2 & vr 15 en za 16 maart| Immens, 

indrukwekkend, Ives |Diverse locaties Binnenstad 

• Zo 10 maart | Kick-off wandelseizoen 2024 | 

Bieskemaar 2, Groningen | 09:00 - 16:00 uur 

• Za 9 maart | RunX Halve Marathon van Haren | 

Sporthal Scharlakenhof (+ routes), Haren | 11:00 

- 14:00 uur 

• Za 16 maart| Zombie 

Apocalypse (spooktocht)| 

Zernikelaan 23-25|19:00 – 

00:00 uur 

• Wo 20 maart t/m zo 24 maart 

| Kermis en een 

braderie/markt Meerstad | Vossenburglaan 184-

186, Meerstad | 15:00 - 22:00 uur “ 

 

Knopen en steken 
“De oudewijvenknoop, of kort het oud wijf, 

bestaat uit twee halve knopen die anders dan bij 

de platte knoop niet symmetrisch ten opzichte 

van elkaar leggen. Het is een meestal foutief 

gelegde platte knoop, waarbij de uiteinden van 

het gebruikte touw niet elk om de losse 

uiteinden klemmen, maar uiteindelijk enigszins 

scheef op elkaar komen te staan als de knoop 

onder spanning gezet 

wordt. 

 

Het is daardoor geen 

effectieve knoop en 

onder spanning zal de knoop gemakkelijk 

losschieten. Veel mensen leggen in hun 

schoenveters een oudewijvenknoop, met de twee 

uiteinden als slippende lussen. Hun schoenveters 

raken altijd los. Een goede knoop is een platte 

knoop met de veters bij de eerste slag in de ene 

richting en de lussen in de andere richting te 

leggen.” 

  

https://gyashunze.nl/
https://www.hardlopen.nl/evenementen/14064-runx-halve-marathon-van-haren/
https://www.deroegeboys.nl/zombie-apocalypse-2024/
https://www.deroegeboys.nl/zombie-apocalypse-2024/
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GEKKIGHEID AAN DE OOSTERHAVEN 

Welke gek bedacht dit? 

‘Een appartementencomplex in classicistische 

stijl neerzetten bij een jachthaven.’ 

Hier spreekt Generatie-Z, druk doende met 

calisthenics, gymnastiek zeg maar. 

Enkele tientallen 

jaren eerder zag ik 

op diezelfde plek 

een man in een witte 

stofjas. Het was op 

een zaterdag. 

Vreemd. De kade lag 

er desolaat bij. De 

man in het wit hield een klembord in de hand. 

Vanuit de gevel achter hem hing een koker 

schuin naar beneden met de monding boven een 

scheepsruim. Goudgeel graan stroomde het 

binnenschip in.  

 

Schok 

Toen zag ik iets opmerkelijks. Twee plastic 

slangen stonden op de lading gericht. Uit de ene 

sputterde iets olieachtigs, uit de andere golfde 

knalblauw spul. 

Wat kon daarvan de bedoeling zijn? 

 ‘Dat is denatureren’, antwoordde de man 

in het wit. Visolie en verf om het ongeschikt te 

maken voor menselijke consumptie.’ (Vandaar 

schichtig acteren?) 

Welke gek bedacht dit? 

 ‘Anders loop je de kans dat iemand het 

nóg eens voor de subsidie aanbiedt.’ 

En wat gebeurt er nu dan mee? wou ik weten. 

 ‘Gaat weg als veevoer, voor een lagere 

prijs. Gebeurt met vrijwel alle tarwe uit 

Groningen.’ 

En onze boterham dan? 

 ‘Meneer, we eten al lang Frans en 

Amerikaans graan. Onze korrels zijn te zacht. 

Tussen de molenstenen geen probleem, maar in 

de elektrische molens verbrandt dat spul.’ 

Waarom hielden de graanboeren er dan niet mee 

op? 

 ‘Ze zouden wel gek zijn. Brussel 

garandeert een vaste prijs per kilo.’ 

In de zuivelsector ging het al net zo. Op elke kilo 

boter legde de overheid geld toe; zo’n beetje 

het dubbele van de marktprijs. 

Kortom, de belastingbetaler betaalde de boer 

om zoveel mogelijk te produceren. Dat was niet 

tegen dovemansboeren gezegd. 
 

Vliegende koeien 

Een econoom in India zei destijds stomverbaasd: 

 ‘Met het geld dat de EU uitgeeft aan 

koeien, kun je elke koe tweemaal rond de wereld 

laten vliegen, en wel: businessclass.’ 

Pakhuizen puilden uit. Binnen zeven jaar lag er 

350.000 ton boter in de vriescellen. Intussen 

boden sloten en kanalen een schat aan overleden 

kikkers en salamanders. 

Geen land ter wereld was per hectare zo rijk aan 

gif– en kunstmeststoffen als Nederland. 
Welke gek had dit bedacht? 

Dat bedacht de sociaal bewogen politicus Sicco 

Mansholt. Hij wilde meer efficiency in de 

landbouw. 

Gezinsbedrijven hadden dus hun tijd gehad. Een 

akkerbouwbedrijf moest idealiter 500 á 1000 ha 

omvatten. Een minimum voor melkveehouderij 

was 400 koeien. De Rabo speelde mee. Totdat 

graanbergen Sicco boven het hoofd groeiden, 

koeienstront hem over de schoenen liep en de 

milieuvervuiling hem de neus verstikte. 

Twijfel overviel Sicco: ‘Als we zo doorgaan, dan 

rennen we naar een catastrofe.’ Hij snoot zijn 

neus, koos Petra Kelly, oprichtster van de 

Grünnen, als maîtresse en dook 

pensioengerechtigd een depressie in. (1995 

R.I.P.) Boter en mest kostten de burger een 

fortuin. Graanoverschotten werden verpatst in 

Afrika. Er was zoveel (gesubsidieerd) voedsel 

dat de boeren werden betaald om niet te 

produceren. 

 

En toen? 

Het systeem nu: de markt regelt de productie. 
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Boeren krijgen per hectare subsidie (dus niet 

per kilo of liter). Hoe meer hectares je hebt, hoe 

meer je krijgt. 

Welke gek bedacht dit? 

Een derde van de Europese begroting gaat nu 

naar de landbouw. De landbouwsector is goed 

voor 1,4 % van het bbp. De agrilobby regeert. 

Wie profiteren? Grote boerenbedrijven en 

agribusiness. 

Wie protesteren? Kleine boeren en loonwerkers, 

aangevuld met hooligans en 

beroepsdemonstranten. 

 

Oosterhaven 2 sinds 1878 

De periode 1850—1880 noemt men de 

champagnetijd van de Groninger herenboeren. 

Deze zelfbenoemde graan-baronnen haalden 

stukadoors uit Toscane om hun hoeven 

paleisallure te verschaffen, lieten Engelse 

landschapstuinen aanleggen en de vrouw des 

huizes hoefde niet te melken, moest wel graag 

kunnen piano spelen. Generatie-K dus 

(kapsones). Zie panden in Bellingwolde, Beerta of 

Kantens. Herken deze context in  

Korenbeurs Vismarkt en Oosterhaven 2 A t/m F. 

De achter halfronde balkons verborgen 

hijsdeuren verwijzen naar de eerdere 

pakhuisfunctie. Maar kijk naar de monumentale 

kroonlijst, de timpanen en pilasters, de 

boogvormig gesloten vensters. Bij dat ontwerp 

stond niet dampend arbeiderszweet centraal, 

maar aristocratisch bedoelde pronkgekte. 

 
Bestevaer 

 

Hoe zou het gaan met Eva en Frits van de 

Windjammer 

In de winter 2022/2023 hebben wij ter 

afsluiting van onze reis naar het Noorden 

overwinterd in de Oosterhaven. Wij bewoonden 

destijds onze Windjammer permanent en dat 

beviel ons behoorlijk. 

Met de afronding van onze reis, waarover we 

eerder in deze krant iets geschreven hebben, 

kwam er ook een einde aan ons avontuur op de 

boot. In dat genoemde stuk riepen wij dan ook 

op naar een potentiële koper. Het te koop zetten 

van het schip waarop je woont, waarmee je lief 

en leed hebt gedeeld en waarvan je houdt is 

niemand aan te raden. 

Echter wisten we wel dat ze een eigenaar nodig 

had die er op zou blijven wonen en die met haar 

eropuit zou gaan. Onze reis zat erop en het 

volgende avontuur stond voor de deur. 

 

Tijdens de reis, op Anholt in september om 

precies te zijn, kwamen wij erachter dat ik in 

verwachting was. Bij thuiskomst was ik al een 

goed eind onderweg en in de winter in de 

Oosterhaven begon de buik aanmerkelijk te 

groeien. Ons gevoel beter af te zijn in een huis 

groeide en min of meer gelijktijdig kondigde een 

potentiële koper zich aan. 

Het duurde niet lang of onze Windjammer was 

verkocht. 

Samuel, 24 jaar, 

België, was op 

zoek naar een 

schip om op te 

varen en op te 

wonen. Hij was op 

zoek naar een 

betrouwbaar, 

karaktervol, 

duurzaam en 

goed te bewonen 

schip en was na 

de eerste 

bezichtiging vrijwel meteen verkocht. Aangezien 

het zijn eerste boot zou worden wenste hij nog 

een technische keuring, waarvoor we verkasten 

naar het Noordergat in Lauwersoog. We namen 

afscheid van de Oosterhaven in mei, maar 

afscheid van Groningen namen we niet.  

De boot heeft nog een tijd in de Reitdiephaven 

gelegen, in afwachting van de overvaart. Frits 

heeft de proefvaart een stuk uitgebreid door 

mee te varen naar Amsterdam waarna Samuel is 

doorgevaren 

naar zijn 

nieuwe 

thuishaven 

Nieuwpoort. 

Gelukkig 

hebben wij 

onze dochter 

Maren in juni, 

een paar dagen 

oud, nog kennis 

kunnen laten 

maken met de 

Windjammer. 
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We hebben haar genoemd naar de zee waar ze 

vandaan komt, en naar het Groningse water waar 

ze heen gaat. 

 

Nu zijn we bezig met ons volgende avontuur, en 

verbouwen van een huis dat we gekocht hebben 

in Westernieland. Vlak bij de dijk, met uitzicht 

op die bevaren zee. We bouwen aan onze nieuwe 

droom en met niemand minder dan... de mensen 

van wie wij de Windjammer destijds hebben 

gekocht. Dezelfde liefde voor de Windjammer, 

het zet zich voort aan wal. 

 

Eva, Frits en Maren Berkers 

 

Groeten uit Lauwersoog: “Life on the Hard” 

“Oosterhaven, Oosterhaven, Oosterhaven hier 

zeiljacht Zeezwaluw” 

Komkommertijd in Lauwersoog 

Ja, zeker komkommertijd qua nieuws op de 

Zeezwaluw. Na een hele drukke decembermaand, 

dachten we wat rust en orde in het nieuwe jaar 

2024 te krijgen. Het tegendeel bleek minder 

waar. Ook januari ging stormender hand aan ons 

voorbij. 3 stormen, te weten Henk, Isha en 

Jocelyn kwamen in 3 weken voorbij. Nu ja, jullie 

weten al van ons dat het anders is wanneer je op 

de kant staat, dan in het water, geen nieuws dus. 

Bovendien is het nat en koud en geen weer om 

even lekker aan de buitenkant van de boot te 

knutselen, alhoewel….. 

Op één van de weinige droge dagen, konden we 

na 3 maanden eindelijk weer een vochtmeting van 

de romp van de Zeezwaluw doen. Vergeleken met 

de vorige meting, bleek 

ze gigantisch goed 

gedroogd te zijn. 

Over de afgelopen 3 

maanden, gemiddeld 

0,7%/dag gedaald. 

Jongens, daar waren we 

heel blij mee. De harde wind en de 

vorst hadden toch stilletjes nog iets positiefs 

teweeg gebracht. De komende maanden hopen 

we dat dit proces zich voortzet zodat we in de 

lente, als de temperatuur omhoog en de 

buitenluchtvochtigheid daalt, aan het werk 

kunnen. 

We blijken ook niet echt helemaal aan het eind 

van de wereld te bivakkeren. Vroeger zeiden we 

altijd: “10km boven Stad, zit het dichtgeplakt 

met krantenpapier”. Maar regelmatig hebben 

vrienden en familie zich door dat krantenpapier 

heen geworsteld en ons een bezoekje gebracht. 

Gezellig samen bijkletsen, roddelen en nieuwtjes 

uitwisselen, die regelmatig eindigden met een 

heerlijke lunch bij het plaatselijke restaurant 

“Schierzicht”. 

Eén van die 

bezoekjes was met 

geheimzinnigheid 

omgeven, omdat er 

een speciale 

“redactie 

vergadering op 

hoog niveau” moest 

plaatsvinden. De reden van zoveel 

geheimzinnigheid, mogen wij als afstandsmede-

redactieleden niet onthullen. Die eer 

laten we geheel over aan Michel en 

zijn trouwe side-kick Diego. Hij 

was de aanstichter van deze 

spannende bijeenkomst. Zoals 

jullie in het “Havennieuws” al 

lazen, is het geheel in goede orde verlopen. 

Nog even dit; het Groninger Stadsbestuur (van 

dat pannenkoekschip) neemt geen actie meer 

tegen of dood mollen, we moeten ze als 

wandelaar en fietser “gedogen”, lazen we in de 

“echte” krant. 

Naar ons idee zullen ze dan binnenkort dezelfde 

ellende hebben als wij in en rondom de 

jachthaven aanschouwen. 

Een heus Mollenveld of is het Mollebonenveld? 

 

We sluiten af met een 

zonnige foto om te 

laten zien dat ook de 

zon zijn/haar weg 

door het 

krantenpapier heeft 

gevonden. 

Wordt vervolgd in de volgende editie. 

“Zeezwaluw luistert uit.” 
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Recepten 

Noedels met kip en groenten 

 
Ingrediënten voor 4 personen: 

300 gr. noedels 

2 bosui 

1 groene paprika 

1 rode peper 

300 gr. kipgehakt 

150 gr. witte kool (fijngesneden) 

100 gr. wortel (julienne gesneden (of geraspt)) 

4 eetl. Hoisin saus 

2 eetl. sojasaus 

olie, witte peper, zout, 

sesamzaadjes, 

cashewnoten 

Handig om te hebben: 

Wokpan 

 

Bereidingswijze: 

• Kook de noedels zoals aangegeven op de 

verpakking, 

• Snij de bosui in kleine stukjes, de paprika in 

blokjes en de rode peper in ringen, 

• Verhit een beetje olie in een wok en bak het 

kipgehakt gaar. Breng ondertussen op smaak 

met peper en zout, 

• Voeg dan de witte kool, rode peper, paprika 

en wortel toe samen met de Hoisin saus, 

• Wok de groenten gaar en voeg de sojasaus 

toe, 

• Schep de gekookte noedels door de groenten. 

Verdeel over 4 kommen of borden en garneer 

naar smaak met de bosui, sesamzaadjes en 

cashewnoten. 

Eet smakelijk! 

 

’t Pannekoekschip 

Behalve dan een kleine melding in de 

Oosterhavengroep App,  

was er niet veel reuring over de opening, dus 

hoogtijd dat de redactie eens op onderzoek ging. 

 

Allereerste ontdekten we dat ook Google het 

Schip in het vizier heeft, alhoewel er dus nog 

steeds een 

foto van 

vervlogen, 

betere tijden 

zonder schip 

naast staat: 

We hadden 

geen honger, 

dus we zijn 

niet naar 

binnen 

geweest, maar 

wel hebben we ons, met gevaar voor eigen leven 

en in het holst van de nacht, weer terug gewaagd 

om verslag te doen van de rellen en uitgebreid 

vandalisme, die we kennelijk zouden kunnen 

verwachten. Nou dat 

hebben we geweten! Er was 

geen doorkomen aan. Overal 

auto’s en een enorme 

mensenmenigte. Hossende, 

zingende en zuipende 

pannenkoekenfans tot 

zover het oog reikte. Met 

moeite wisten we de 

volgende foto van de 

overlast te maken: 

 

Volgende editie van deze 

krant zullen we eens verslag 

doen van hoe het 

daarbinnen aan toe gaat. 

 

Vervolg vreemde piepjes “Alma de Sal” 

Vorige maand maakte Harald melding van een 

reeks piepgeluiden bij 

de Alma de 

Sal.Gelukkig voor 

hem, is dat 

uiteindelijk 

opgehouden, maar een 

nieuw fenomeen 

diende zich al gauw 

aan: rooksignalen 
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Deze zijn voor de redactie wat lastiger te 

onderscheiden. 

Is er onder de winterliggers wellicht iemand die 

ons kan helpen met de interpretatie hiervan? 

 

Oproep 

Voor alle schrijvers, dichters en wijsneuzen 

onder de winterliggers, gebruik je talent en 

schrijf iets leuks of interessants en maak je 

naam onsterfelijk door een publicatie in de 

Oosterhavenkrant! 

Lees hieronder in de colofon hoe je je dichtsel 

kan aanleveren voor de volgende editie van de 

Oosterhaven krant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colofon 

Copy voor de volgende editie uiterlijk: 15 maart 2024 

Aanleveren bij de redacteur; 

Michel van Oordt (in co-productie met Ineke en Riens) 

AB “SY Stavast”: ligplaats op steiger: B28 

Of via de email: michel.van_oordt@nokia.com 

Of via Havenapp; Michel van Oordt “SY Stavast” 

mailto:michel.van_oordt@nokia.com

