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Niewwsblad van de Oosterhaven

Speciaal voor wintergasten

De bewoners van de Oosterhaven

In het laatste Nieuwsblad van de Oosterhaven
staan Riens en Ineke van "SY Zeezwaluw" in de
schijnwerper. Jullie kennen hen via deze
Oosterhaven krant als redactie maar krijgen nu

dus ook een kijkje in hun lange
zeilers- en live-

aboard

leven.
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impressie over A

het wanneer, hoe en wanneer

ons zeilers leven begon en de start van wonen
aanboord van de "Zeezwaluw" tot heden.

Lang geleden genoten we op het water van het
windsurfen en maakfen tijdens een vakantie
kennis met de geneugten van een camper. Deze
ervaringen werden op een gegeven moment
gecombineerd in de aanschaf van onze eerste
zeilboot, in '89. Reizen met een boot sprak ons
direct aan, kennis maken met nieuwe
gebieden/mensen en toch altijd je huisje bij je.

De GPS was toen nog niet beschikbaar in de
watersport dus waren we aangewezen op
"krentenbollen navigatie". Het hield in dat je bij
aankomst in een stadje of dorpje, naar de lokale
bakker rende voor een zak krentenbollen.
Vervolgens ging je aan boord met het adres op
de zak, je positie bepalen.

In het Fries, Duits of Deens krentenbollen
bestellen valt toch niet mee dus de winters
werden gevuld met een scala aan cursussen
(leerzaam en was altijd beregezellig, dus
vandaar), die ons naar ruimere horizonten
moesten kunnen brengen.

Daarmee kwamen de reisdoelen verder te liggen
en het bootje groeide mee. De Shetland
Eilanden, Noorwegen en de noordelijke Baltic
leerden ons dat je toch echt meer tijd nodig
hebt dan beschikbaar tijdens de vakanties van 4
weken. In 1999 werden we op de dag van ons 25-
jarig huwelijk, de trotse bezitters van de
Zeezwaluw.

Dan komt het moment dat je
voldoende gespaard
hebt om de jaren tot

aan het pensioen
(voor ons was dat
60) te over
bruggen en we de
stoute schoenen
aantrokken en
alles verkochten.
In maart 2002
zijn we aan boord
van de Zeezwaluw
gaan wonen.

Het reizen kon 2001
beginnen!

En reizen deden we; in grote lijnen; de Oostzee
tot en met St. Petersburg, alle Europese kusten
tot aan Istanboel en na Haifa weer westwaarts.
Daarna 4 winters op de Canarische eilanden en 3
zomers op de prachtige Azoren voor de
Atlantische Oversteek vanaf de Canarische
Eilanden naar Suriname, de Caribische eilanden
gordel en de ABC-eilanden.

Op alle bestemmingen ondervonden we als je wat
langer bleef dan de standaard 2 dagen van de
gemiddelde toerist, je heel snel een leuk contact
had met de locals. Ze vertelden je graag meer
over hun omgeving c.q. land. Een heerlijke tijd
waarin we wel merkten dat we overal steeds
langer bleven en het steeds moeilijker werd om
weer te vertrekken (denk daarbij in maanden of
zoals in Grenada meer dan een jaar)
Uiteindelijk na 18 jaar drijven de Corona
perikelen ons weer richting Nederland en pikken
we onze roots in Groningen weer op.
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Wat er mee valt wat valt tegen in vergelijking
met het wonen in een huis?

We horen die vraag veel en antwoorden altijd
hetzelfde. “het is anders”, het wonen op een
boot. Je kiest voor dit zeilend reizend leven en
dat moet groeien.

Je leert

elke dag

1 weer, zeker
als iets niet

gaat zoals je

{ graag  zou
willen. Het

\ valt dus niet

) echt te
vergelijken

vinden  wij.

Het

“anders" s

ondermeer

dat alles

wat je aan

boord gebruikt, moeT wor'den aangesleept. Denk
aan gas, stroom en water. Hoe je dat doet hangt
af van waar je bent en is bijv. dat je water moet
laden (in jerrycans of met de slang) of je moet
het maken uit zeewater.

De vrijheid die het %1'417009”@ e
wonen aan boord met £

zich meebrengt weegt
op tegen de kleinere
ruimte die je tot je
beschikking hebt.

Dat laatste uit zich
vooral bij het klussen
waarbij je niet beiden aan
verschillende grote klussen

tegelijkertijd bezig moet zijn want dan loop je
elkaar

in de weg. Een
gouden
regel
daarbij
is, om
aan het
eind van
de dag
de boel
opgeruimd
en = weer leefbaar te
hebben en van de avond te genieten.

Voordelen zijn ook, dat je elke dag weer kunt
beslissen of je blijft waar je bent of weer
ergens anders heen wilt gaan. Tot nu hebben we
nog geen onoverkomelijke nadelen ondervonden,
anders hadden we het geen 21 jaar (still
counting) volgehouden.

Het mooie van het leven als live-aboard is niet
alleen het reizen en ontmoeten van andere
culturen. Maar zeker ook de gemeenschap van
live-aboards waar nationaliteiten geen grenzen
hebben. Tedereen helpt en staat elkaar bij waar
nodig. Er wordt daarbij nooit over geld
gesproken, net als we hier in Groningen kennen
als "Naber hulp”.

Voor komend seizoen staan er
onderhoudswerkzaamheden op het programma
zoals uit het water de kant op, om het

onderwaterschip flink onderhanden te nemen.
Dat is zeker nodig na 3 jaar! Als er tijd over is
dan willen we nog heel graag een stukje zeilen
richting Noorden. Afhankelijk van tijd en wind
wordt het Noorwegen of Oostzee.

Voor de geinteresseerde lezer is er
uitgebreidere informatie op de website, en de
diverse links; Riens en Ineke, SY Zeezwaluw,
haar reizen en het laatste nieuws een
maandelijkse updates kunnen jullie op de
Zeezwaluw website terecht.

Ook hen volgen via AIS is mogelijk. Maar
vooralsnog ligt de Zeezwaluw nog op steiger A.
in de Oosterhaven.

Voor toekomstige vertrekkers hebben we nog
wat eigen ervaringstips op een rijtje gezet.
Deze link is een Pdf bestand.

Veel plezier en doe er waar nodig je voordeel
met deze tips.
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https://zeezwaluwtravels.com/
https://zeezwaluwtravels.com/2017/01/16/in-2002-2/
https://zeezwaluwtravels.com/alc-46-zeilboot/
https://zeezwaluwtravels.com/proberen/
https://zeezwaluwtravels.com/2023/01/02/het-laatste-nieuws-2023/
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2023/01/zeezwaluw-tips-voor-de-vertrekker.pdf
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Diverse rubrieken

Huishoudelijk nieuws

Christa heeft even met haar toverstokje
gezwaaid en een  toverspreuk
gemompeld. En ja hoor nu functioneert \
de droger weer, hoeral

Weet je dat ...

..... er heel dicht bij de Oosterhaven de
mogelijkheid is om de kunst van [
Origami, dat is Japans vouwwerk,
onder de knie te krijgen?

Anne Hesseling van "MS Boreas”
geeft origami workshops. Dus als
je belangstelling nu echt gewekt
is, neem dan contact met haar op
via de informatie op de website.

Recepten

e Meng de sla met de dressing en laat het een
uurtje op een koele plaats staan,

¢ Snij ondertussen de paprika's in dunne repen,
de tomaten en eieren in partjes, de ui in
dunne (halve) ringen, de olijven in plakjes,

e Werk de tonijn los met een vork en leg het in
het midden van de sla,

e Verdeel de ui rondom de ftonijn en
daarbovenop een ring van de rest van de
ingrediénten.

Zet de mooi
opgemaakte schaal op
tafel zodat iedereen
zichzelf kan bedienen
6f maak het aantal
benodigde borden op in

de kombuis.
tet smakelijk

Stadse Evenementen

Als afsluiting van deze winter hebben we voor
jullie een heerlijke, gezonde en overheerlijke
zomerse maaltijdsalade. Geen moeilijk geknoei in
de oven of op het vuur, gewoon alle ingrediénten

inkopen en volgens onderstaande
bereidingswijze gereedmaken.
Salade Nicoise

Ingrediénten

1 krop ijsbergsla

1 groene + 1 rode paprika

12 zwarte olijven (ontpit)

1ui

2 hard gekookte eieren

1 blikje fonijn

8 ansjovis filets

2 eetlepels gehakte peterselie
1 teentje knoflook

3 eetlepels olijfolie of olie uit het tonijn blikje
1 eetlepel azijn

2 gepelde fomaten

Zout/peper

Beveidi

e Verdeel de sla in repen en leg ze in een
slakom,

* Maak een dressing van de olie, azijn, gehakte
knoflook, zout, peper en peterselie,

Koningsnacht en Koningsdag

Waar Koningsnacht en dag, dat is natuurlijk op is
26 en 27 april 2023 in Groningen!

Elk jaar weer wordt de stad overspoeld met
tienduizenden feestgangers, gezinnen en
toeristen die hier massaal de verjaardag van de

Koning komen vieren.
En dat is
niet Z0
gek, want
er is van
alles te
doen: dansen in het

Stadspark, een Grachtenfestijn op de
diepenring en natuurlijk ontbreekt ook de
befaamde Vrijmarkt niet. En als je écht wil
feesten dan kun je de avond voor Koningsdag al
beginnen tijdens de Koningsnacht.

Op verschillende plekken in de stad gaat het
feest dan tot in de late uurtjes door.

Ga via deze link naar het programma of meer
hier over de vrijmarkft.

Cultureel evenement "Dressed in Blue"

Het is nog even wachten tot dit evenement
plaatsvindt en mogelijk dat er dan niet zoveel
winterliggers meer in de Oosterhaven zijn.
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https://www.origamiworkshop.nl/
https://oranjegroningen.nl/programma/
https://oranjegroningen.nl/vrijmarkt/
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Maar ben je er wel, zegt het voort aan de
aanwezige bezoekende passanten in de
Oosterhaven.

Zet in elk geval de volgende data in je agenda:
Zondag 25 juni, zaterdag 1 juli en zondag 2 juli.

MS Boreas vaart tussen kwar"r voor zeven en
zeven uur 's avonds door de Oosterhaven.

Aan boord is het koor Focus Vocaal (www.focus-
vocaal.nl).

Het koor bestaat uit 16 talentvolle zangeressen
en staat onder leiding van Elzemien Brouwer. Het
thema van deze concert reeks is "Dressed in
Blue".

Er zal ergens aan de Oosterhaven een saxofoon
klinken die antwoordt op de dwarsfluit van Anne
Hesseling aan boord van de Boreas. In een kleine
boot zal zich een celliste bij de muziek
aansluiten.

Al met al de moeite waard om, als je toevallig aan
boord bent en nog in de Oosterhaven ligt, even
buiten te komen luisteren!

Openingstijden Driebondsbrug Eemskanaal

Publicatie datum van 17-04-2023:

Openingen op:

vrijdag 21 april 2023 om 11:00 uur.

vrijdag 28 april 2023 om 11:00 uur.

vrijdag 5 mei 2023 om 11:00 uur.

vrijdag 12 mei 2023 om 11:00 uur.

vrijdag 19 mei 2023 om 11:00 uur.

vrijdag 26 mei 2023 om 11:00 uur

De Recreatievaart dient om 10:30 uur aanwezig

te zijn.
Voor de openingstijden Driebondsbrug is dit de
directe link of aanmelden via:

nautischloketNN@rws.nl

Weerpagina

Pelleboer hoopt dat de zomer echt gaat
beginnen. Gelukkig lijken de voorspellingen goed
echter het zijn en blijven verwachtingen.

De bomen staan in bloesem, de
ganzen en eenden broeden alweer.
De zomer komt echt.

De zomer maakt plaats voor de winter

De winter is om en dat betekent dat vele
winterbewoners naar elders uitvliegen of al
uitgevlogen zijn. De lege plakken aan de steiger
vertellen je dat verhaal. Nog even en de
passanten uit alle windstreken komen die
plekken voor een dag of meer vullen.

We hebben met elkaar een gezellige winter in de
Oosterhaven gehad en ook samen het
Nieuwsblad van de Oosterhaven gemaakt en
vorm gegeven. Omdat de winterliggers
uitvliegen, is deze editie van de Oosterhaven
krant nr. 9 de afsluiter van het winterseizoen
22-'23.

Als redactie vonden het leuk om de krant te
maken en fijn om fe merken dat velen zich
aanmelden met nieuwsitems of in de
"Schijnwerper” iets meer over zichzelf en hun
schip wilden vertellen. We willen dan ook
iedereen  hartelijk  bedanken voor die
medewerking.

Uiteraard wensen we iedereen een hele fijne
zomer met mooi weer en vele leuke avonturen
waar dan ook. Misschien zien we zelfs enkelen
van jullie de komende winter weer afmeren in de
Oosterhaven.
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https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/FTM/Rijkswaterstaat-2023-2294
mailto:nautischloketNN@rws.nl

