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De bewoners van de Oosterhaven 
Dit keer “In De Schijnwerper”: delen Eva en 

Frits Berkers wonend op “SY Windjammer” hun 

verhaal. 

Windjammer is een stalen tweemaster uit 1966, 

gebouwd in Oudkarspel. We hebben haar in 2021 

in Monnickendam gekocht. Het schip is 14,5m. 

lang incl. boegspriet, diepgang 1,85m en een 

masthoogte van 17,4m. Na een totale refit in 

2000 is ze daarna tot in de puntjes gekoesterd 

en onderhouden. 

“SY Windjammer” staat in het kadaster 

ingeschreven en was een officiële koop (net als 

een huis) bij de notaris. Een emotioneel moment, 

zeker voor de vorige eigenaren die meer dan 20 

jaar op de boot hadden gewoond. Ze hebben er 

vele reizen mee gemaakt o.a. naar Schotland, 

Scandinavië en zelfs een rondje Atlantische 

Oceaan. Flinke tegenstelling dus met ons: Zij 

zijn beiden doorgewinterde schippers, wij vers 

van de pers met net het vaarbewijs op zak en 

alleen wat ervaring op open bootjes en een 

proefrondje met een Hanse 325 in Denemarken. 

Wij woonden destijds in de buurt van Eindhoven 

en hebben huis en haard verkocht om op reis te 

gaan. Frits is opgegroeid in Westernieland, 

vlakbij Pieterburen, en droomde al zijn hele 

leven van het uitzicht “over de dijk”. Wat ligt 

daar op zee? Met de aankoop van het schip kon 

ons avontuur daadwerkelijk beginnen. 

 

In mei 2022 hebben we de boot van 

Monnickendam naar Dokkumer Nieuwe Zijlen 

gevaren om daar te kunnen klussen. Na 4 weken 

fulltime klussen en schilderen was al het hout 

oneindig vaak gelakt. In juni kon ze eindelijk het 

water weer in. 

Het “bootleven” was helemaal nieuw. Het jargon, 

het varen met zo’n grote boot, een tweemaster 

en ook nog wonen op een boot. 

We zijn vrijwel 

direct vertrokken. 

De sluis uit bij 

Lauwersoog en door 

naar Borkum. Vanaf 

daar via de westkust 

van Denemarken, 

Esbjerg en 

Thyborøn over 

gestoken naar 

Mandal in 

Noorwegen. 

In een paar dagen waren we ineens aan ‘de 

overkant’. Het was onze eerste echte tocht op 

zee. Een geweldige ervaring onder goede 

condities. Via de westkust van Noorwegen 

langzaam omhoog tot Trondheim en in augustus 

weer afgezakt. Via de oostkust van Noorwegen 

weer omhooggevaren en overgestoken naar 

Zweden. We hebben eindeloos gevist, gekanood, 

gewandeld, gesnorkeld en genoten. Via Laeso en 

Anholt maakten we aanstalten weer naar 

Nederland terug te keren. Op Anholt ontdekten 

we dat Eva zwanger was en naast zeeziekte 

begon een ander soort misselijkheid op te 

spelen. Via het NOK zijn we vanuit Cuxhaven in 

één keer doorgevaren naar 

Lauwersoog. 

 

De intocht in 

Groningen, met heel 

veel opstappers aan 

boord, een vaar-

droom die in 

vervulling werd 

gebracht. 

Sinds november ‘22 

liggen we in de 

Oosterhaven en begint 

ons nieuwe avontuur, 

weer in een huis wonen in ons zo 

geliefde Groningen. In juni ’23 verwachten we 

ons eerste kindje. 

Terugkijkend kunnen we amper geloven wat we in 

het afgelopen jaar allemaal hebben geleerd en 

meegemaakt. In korte tijd van: “Een idee naar 

gewoon DOEN!” Het was prachtig, spannend, 

doodeng én saai tegelijkertijd, super leerzaam 

en een jaar om nooit meer te vergeten. 
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“SY Windjammer” staat nu te koop en we hopen 

dat de volgende eigenaar net zo van haar gaat 

genieten als wij. Klik op deze link voor 

verkoopadvertentie en je weet alles. 

 

Diverse rubrieken 
 

Huishoudelijk nieuws 

Christa is weer terug van haar welverdiende 

vakantie en weer bereikbaar voor de dagelijkse 

gang van zake. 

 

Stadse Evenementen 

Stadjers weten het misschien (of niet), maar er 

zijn ontzettend veel monumentale hofjes en 

gasthuizen in Groningen te bezoeken. Er is zelfs 

een heuse én interessante “hofjes en gasthuizen 

wandeling”. 

Als je de app 

“storytrails” 

op je telefoon 

of tablet hebt 

gedownload, 

ga dan naar: 

wandelroutes, 

Groningen-

Gast in de 

stad. 

De wandeling 

is 8km lang 

maar kan 

gemakkelijk in 

2en gedeeld 

worden. 

Een heel mooi hofje is niet opgenomen in de 

wandeling namelijk;  

Het Typografen hofje aan de Petrus Camper-

singel. Dus heel 

dichtbij. Neem 

een voorproefje 

op de hele 

wandeling door 

daar eerst even 

een kijkje te 

nemen. 

 

Wij (Riens en 

Ineke) hebben 

deze wandeling 

2 jaar geleden 

gemaakt en daar een verslag voor onze website 

van gemaakt. In deze link (Pdf) kan je alvast 

voorproeven! 

 

Tijdens de hofjeswandeling kom je ook door of 

langs De Prinsentuin wat een heel bijzondere 

tuin blijkt. 

Vanaf 1594 werd de Prinsenhof de verblijfplaats 

van de stadhouders, de Prinsen van Nassau. 

Speciaal voor hen werd in 1626 de Prinsentuin 

aangelegd met een rozentuin, kruidentuin en 

mooie berceaus (met bomen overgroeid pad). 

Meer info in deze link. In elk seizoen is de tuin 

een bezoek waard. 

Via Wandel.nl vind je nog veel meer mooie 

(stads)wandelingen in Groningen. 

 

Evenement Noorderslag 

Het 3 dagen durende Noorderslag c.q. Eurosonic 

evenement gaf naast muzikale verpozing in het 

centrum van de stad, ook drukte in de 

Oosterhaven. 

Langs een groot deel aan de noordzijde van het 

Eemskanaal waren 7 grote slaapschepen 

afgemeerd, soms 2 dik. De rondvaartboot kon er 

nog net langs. 

Daarom waren sinds 18 januari de daar normaal 

afgemeerde grote (platbodem)schepen 

doorgeschoven en afgemeerd in de Oosterhaven. 

https://www.hamburgeryachtbroker.nl/boten-te-koop/213335/oneoff-stalen-tweemaster/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Typografengasthuis
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2021/03/reisverslag-2021-nr-1-op-ontdekkings-expeditie-in-groningen-1.pdf
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/2959780166/prinsentuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsentuin_(Groningen)
https://www.wandel.nl/routes/#eyJmIjpbeyJmXzE1NzEiOiIxNTcxIn1dLCJwIjoxLCJxIjoiIiwiYmIiOm51bGx9
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Beide zijden van het water lag vol (soms 3-dik) 

met mooie klassieke platbodems. 

Een pracht gezicht zoals te zien is op de foto’s 

Het was een weekje van drukte op het water en 

in de stad. 

 

Recepten 

Jullie worden voor het onderstaande recept 

meegenomen over de grens van Groningen naar 

het ruime Holland (Nederland). Het is namelijk 

een: 

Hollands vispannetje (4 pers) 

Bereidingstijd is 20 min. voor deze hoofdmaaltijd. 

 

Ingrediënten 

25 ml. vloeibare margarine 

2 sjalotten 

30 gr. bloem 

150 ml. droge witte wijn 

350 gr. voorgekookte minikrieltjes 

1 eetl. Verse Dille 

1 Citroën 

250 ml. Vis bouillon 

500 gr. Kabeljauwfilet 

100 gr. doperwten (diepvries) 

125 ml. Crème fraîche 

100 gr. cocktailgarnalen 

1 snufje zout en 1 snufje peper 

 

Bereidingswijze 

• Verhit de vloeibare margarine in een hapjespan 

en fruit de sjalotjes ca. 2 min, 

• Voeg de bloem toe 

en bak 1 min. 

mee, 

• Schenk de wijn 

en de 

visbouillon 

scheutje voor 

scheutje en al roerend in de pan, 

• Roer de saus glad en breng telkens al roerende 

aan de kook, 

• Draai het vuur laag en voeg de krieltjes, de 

kabeljauwfilet en de doperwten toe, 

• Stoof het met de deksel op de pan, in ca. 10 

min. gaar, 

• Voeg de crème fraîche en de garnalen toe en 

verwarm het vispannetje nog 2-3 min. 

• Breng het op smaak met de dille, zout en peper, 

• Verdeel het gerecht over de diepe borden en 

serveer het gerecht met de partjes citroen. 

Tip! 

Serveer met biologisch tarwebrood of breekbrood 

tomaat (Jumbo Exclusief). In plaats van 

kabeljauwfilet kun je ook pangasius filet of een 

combinatie van diverse soorten visfilet nemen. 

 

Weerpagina of Pelleboeren 

Het is eindelijk vaker (vries)droog weer. 

Heerlijk om te wandelen of 

andere activiteiten te 

ontplooien zoals Marianne 

(SY Cestlavie) met haar 

personal trainer doet. 

 

Of een 

iets minder 

inspannende 

bezigheid. Zoals een 

mooie foto maken van 

“SY Kreia” van Bert. Ze 

ligt bij windstil weer in de zon en reflecteert 

prachtig in het water. Dat alles onder een 

stralend blauwe lucht. 

 

Samen uit eten 

Een via de OosterhavenApp 

geregelde eerste keer uit eten 

is een feit. 

Marianne van “SY Cestlavie” 

ontdekte op een rond wandeling 

van Paterswoldse Meer (PM), 

daar het Restaurant het 

Scandinavische Dorp. 
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Elke eerste zaterdag van de maand wordt er een 

Scandinavisch Buffet geserveerd. Op 4 februari 

gaan diverse bemanningen uit de Oosterhaven 

daar samen uit eten. 

 

Als je het bericht in de OosterhavenApp gemist 

mocht hebben en toch meewilt, neem dan 

contact op met Marianne. Bij deelname moet er 

namelijk gereserveerd worden en zij weet van de 

hoed en de rand. Gezellig en lekker zal het zeker 

worden/zijn. 

 

Misschien dat één van de deelnemers aan dit 

eerste culinaire evenement een korte 

impressie/foto voor de volgende Oosterhaven 

Krant wil aanleveren? 

 

Vaarweginformatie Driebondsbrug 

De onderstaande informatie over de 

openingstijden van de Driebondsbrug, is vorige 

week al in de OosterhavenApp gedeeld. Hier 

nogmaals ter herinnering en aan/voor vroege 

vaar-vogels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Gedurende de wintermaanden verschijnt Het 

Nieuwsblad van de Oosterhaven elke 2 weken op 

maandag. 

De volgende editie verschijnt op 13 februari. 

Inzendingen voor de volgende editie graag voor 

11 februari. 

Aanmelden van copy wordt hooglijk gewaardeerd 

en kan via syzeezwaluw@gmail.com of via de 

Havenapp; Zeezwaluw Ineke of wandel gewoon 

even langs op steiger A. 

mailto:syzeezwaluw@gmail.com

