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De bewoners van de Oosterhaven 
Wie zijn dat? Waar komen ze vandaan? Waar 

gaan ze heen? 

En het belangrijkste, hoe komen we daar achter. 

Wel heel simpel, door elkaar op te zoeken. 

Gezellig pratend kom je daar vanzelf achter. De 

eerste stap is al genomen tijdens de havenborrel 

op 26 november. Gelukkig ligt er nog een hele 

winter voor ons om elkaar (nog) beter te leren 

kennen! 

We weten met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid dat we al 2 dingen met elkaar 

gemeen hebben: 

1- Onze boot is ons drijvend huis 

2- We overwinteren in de Oosterhaven 

Er blijken vogels van allerlei pluimage onder ons 

te zijn zoals we tijdens het voorstelrondje 

hoorden. Ieder met zijn eigen unieke 

achtergrond en reden om hier op een boot te 

wonen. Vanaf eind oktober vult de haven zich 

langzaam op met oude bekenden en nieuwe 

overwinteraars. 

Van jong tot oud, mannen en vrouwen, singels, 

koppels en zelfs vaders met zonen, bevolken de 

grote en kleine motorboten en zeilschepen aan 

de steigers. Sommigen blijven de hele winter, 

anderen gaan af en toe even op stap terwijl weer 

anderen lekker blijven liggen, ook in de zomer. 

Een deel van de jonge mensen studeert nog en 

zij moeten hun weg in de wereld nog vinden. 

Meerderen hebben gewoon een baan, maar er 

zijn ook gepensioneerden die het heerlijk vinden 

om de winter op hun boot in het schitterende 

Groningen door te brengen. De diversiteit in 

nationaliteiten blijkt dit jaar erg groot. 

Uiteraard veel Nederlanders waaronder 

rasechte Groningers. Een weetje: Stads 

Groningers worden ook wel “Stadjers” of 

“Grunninger Mollebonen” genoemd 

Maar ook Denen, Zweden, Duitsers, een Ier met 

zijn Vietnamese schone en Nederlands-Balinees. 

Groningen is in trek! 

Onder al deze mensen zijn er, die zichzelf en hun 

zeilschip voorbereiden op vertrek uit Nederland 

naar zonniger oorden op de aardbol. Velen 

vertrekken in de zomer(vakantie) richting de 

Oostzee. De werkenden hebben slechts een paar 

weken vakantie, maar de pensionado’s kunnen er 

de hele zomer rondreizen en dan terugkomen of 

ergens in de Oostzee een winterstek opzoeken. 

Er zijn zelfs wereld-om-zeilers, Oostzee-

overwinteraars en vele “varende reizigers” 

onder ons. 

Ieder heeft dus zijn eigen bijzondere verhaal 

om wel of niet te delen. Regelmatig vind je bij 

het “Googelen” of zoeken op Facebook van een 

scheepsnaam, wel Blogs, Websites en/of 

YouTube filmpjes die je een inkijkje geven in hun 

beleefde avonturen. 90% van de 

Oosterhavenbewoners heeft geen blog/website 

of YouTube-kanaal, dus die mogen het nog 

gewoon ouderwets vertellen. Hun avonturen zijn 

nl even uniek en geweldig om gedeeld te worden. 

Dus mensen, kom van de bank en van de boot en 

leer elkaar kennen. En wandeling over de 

steigers doet wonderen. 

 

Van de redactie; 

Vraag 1: is er behoefte om in het Oosterhaven 

Nieuwsblad een Play list van recente YouTube 

filmpjes van aanwezige overwinteraars te 

vermelden? 

Vraag 2: is het leuk om in dit Nieuwsblad het 

verhaal van een mede scheepsbewoner uit te 

lichten en hier in de schijnwerper te zetten? 

 

 

 

Grand Boys, het schoonste schip van de haven 

Een winters plaatje uit 2021 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Molleboon
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Diverse rubrieken 
 

Huishoudelijk nieuws 

Geen 

 

OosterhavenApp 

Er is sinds een aantal maanden een WhatsApp 

groep speciaal voor de bewoners van de 

Oosterhaven, de OosterhavenApp geheten. Niet 

iedereen weet dat nog. Op de 

kennismakingsavond is het vermeld, maar niet 

iedereen was daar aanwezig. Dus bij deze, 

belangstellenden kunnen zich bij Christa 

aanmelden. Zij draagt dan zorg voor toevoeging 

aan de Oosterhaven WhatsApp groep. 

Op woensdag 30 november gebruikte Marianne 

(Cestlavie) de OosterhavenApp met de vraag om 

extra dieseltankjes te lenen om de grote 

boordtank op te vullen. Binnen 1,5 uur waren de 

tankjes niet meer nodig. Marianne had na een tip 

op de app, telefonisch bij de firma HOS-oil een 

goede deal bedongen (zelfde prijs/liter als Tinq 

nl €1,68/ltr) om met een tankwagen niet alleen 

Cestlavie, maar ook meerdere op koopjes beluste 

belangstellenden in de haven van diesel te 

voorzien. Dus dit keer geen gesjouw met 

dieseltankjes! De App werkt dus snel én goed. 

 

Oosterhaven markplaats 

Via de OosterhavenApp kan aanbieden/ 

verkopen/ruilen/weggeven directer en sneller 

worden geregeld, dat bewijst het bovenstaande, 

De Rubriek Marktplaats en de Helpende handen 

rubriek vervallen daarom. 

 

Stadse Evenementen door Paula 

WinterWelVaart 

Van vrijdag 16 

t/m zondag 18 

december is de 

zogeheten 

Winterwelvaart 

op de Hoge- en 

Lage der A in de 

stad Groningen. 

Het is een 

heerlijk uitje 

tijdens de 

kerstperiode 

waarbij je langs de schepen aan de Hoge- en Lage 

der A kunt wandelen en er is een heuse 

kerstmark. Aan de kade liggen prachtige 

historische schepen afgemeerd. Het Noordelijk 

Scheepvaartmuseum is gratis te bezoeken 

tijdens de WinterWelVaart. 

Lees meer in de onderstaande link 

https://www.wattedoenin.nl/evenementen/wint

er-welvaart/ 

 

Zweedse kerstmarkt 

Op zaterdag 10 en zondag 11 december is de 

Zweedse kerstmarkt. Wat; Suikerfabriek, 

Groningen, Zweedse kerstmarkt? zult je denken. 

Ja, in Groningen vormt de Suikerfabriek het 

decor van een Zweedse kerstmarkt, met een 

breed aanbod van prachtige Scandinavische 

producten. De Zweedse Kerstmarkt bestaat 

onder meer uit pop-up shops, 3 grote terrassen 

en een kerst DJ. Lees wat er nog meer te doen 

is via de onderstaande link. 

https://www.wattedoenin.nl/evenementen/zwee

dse-kerstmarkt/ 

 

Ideeënbus 

Tijdens de havenborrel werden er ook nog wat 

suggesties geopperd om  te 

ondernemen gedurende de 

wintermaanden, zoals; 

- Het houden van een 

lezing/praatje over een boeiend 

onderwerp 

- Samen (uit)eten /borrelen 

- Rubriek met Groningse recepten 

We denken dat er nog veel meer ideeën 

zijn/komen die wij nog niet gehoord hebben. 

Laat ze horen! 

Een fijne Sinterklaasavond gewenst voor 

diegene die dat vieren! 

 

Net als copy wordt inbreng en ideeën hooglijk 

gewaardeerd en het kan via: 

emailadres syzeezwaluw@gmail.com of via de 

Havenapp aan Zeezwaluw Ineke 

Inzendingen voor de volgende editie uiterlijk 11 

december. 

https://www.wattedoenin.nl/evenementen/winter-welvaart/
https://www.wattedoenin.nl/evenementen/winter-welvaart/
https://www.wattedoenin.nl/evenementen/zweedse-kerstmarkt/
https://www.wattedoenin.nl/evenementen/zweedse-kerstmarkt/
mailto:syzeezwaluw@gmail.com

