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Afscheid 2025 en start 2026 

 

2026 is in de Oosterhaven met luid knallend en schitterend vuurwerk gestart en het Zeezwaluw 

Suffertje knalt met een nieuw voorblad. Eigenlijk was er vanaf 

oudejaarsmiddag al continue geknal te horen en het werd alleen maar heviger 

tegen de tijd van middernacht. Het luidst knalde het als ze een “bommetje” 

onder het viaduct aanstaken. Binnen in de boot sprongen we bijna van de 

bank terwijl het zeker 100m verderop is. Maar al dat vuurwerk leverde 

mooie foto’s op en een prachtig filmpje. Misschien wel de laatste keer dat 

we zo Oud en Nieuw gevierd hebben. En wij?? We zijn de kuip niet uit 

geweest om heel eerlijk te zijn. 

Na de rake oudejaarsconference van Peter Pannenkoek,  

waar we van genoten hebben, zijn we dik aangekleed en 

met een glas bubbels in de hand verhuist naar de kuip. 

Rondom ons heen, overal waar je keek, vlogen vuurpijlen 

met prachtige kleuren de lucht in. Er was helemaal geen 

pauze, ze bleven maar komen. Maar om 24.30 uur was het glas 

bubbels leeg en wij koud, dus hup weer naar binnen om bij de Kabola 

te ontdooien met nog een glaasje en een laatste oliebol. De fles moet leeg 

nietwaar? 

Om 2 uur vonden we het welletjes en zijn we te kooi gegaan want we moesten weer vroeg ut de veren. 

 

We waren op nieuwjaarsdag om 11.30 uur uitgenodigd voor een “Hair of the Dog” 

bij Saskia en Michel in hun nieuwe huis. Het kwam mooi uit want nu konden we hun 

nieuwe woning, een schippershuisje bezichtigen. Het ligt vlak bij het Stadspark 

maar nog net binnen de snelweggordel van Groningen. Het werd een leuke en 

gezellige Nieuwjaars housewarmingsparty. 

Zeker als je start met een Bloody Mary tijdens 

een heerlijke lunch. We waren niet brak van de 

vorige avond maar vonden toch dat we ons aan 

de huisregels moesten houden, dus meedoen! 

Ook Bert van de SY Kreia (ligt ook in de 

Oosterhaven) kwam langs en samen zijn we terug gewandeld naar onze 

scheepjes. De rest van de dag hebben we heerlijk in de mooi versierde 

Zeezwaluw doorgebracht. 

 

Maar eerst nog even terug naar de 

kerstdagen. Zoals we al hadden 

verteld in het laatste Zeezwaluw 

Suffertje van 2025, hebben we 

samen op de Zeezwaluw genoten van 

2 ontspannen en rustige kerstdagen. 

En uiteraard van onze uitgelezen 

diners. Het menu hebben jullie de 

vorige keer kunnen lezen, daar zijn we 

niet vanaf geweken. Alleen was het 

(zoals altijd) weer veel te veel! 

Meestal houden we rekening met een 

3de Kerstdag voor de restjes, maar 

dat waren er nu meer van wegen de 

restverwerking. 

https://youtu.be/2lxXcvOtw5w
https://en.wikipedia.org/wiki/Hair_of_the_dog
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Waldorf salade Kalkoen rollade, groente en pommes Duchesse 

Lunch gerecht met kaas, zalm en ham Voorgerecht mini garnalen cocktail en zalm 

amuse op Romain 

 

Onder de tab kombuisgeheimen en dan naar feestelijke recepten “Kerst 2025” gaat, vind je: 

2 lunch gerechten, 2 voorgerechten en een salade. 

De hoofdgerechten waren bereid met een kant- en klare 

kalkoenrollade en diverse groentes met pommes Duchesse het andere 

gerecht mini rollade varkenshaas met Cerrano ham staat al bij de 

recepten van 2022. De nagerechten, dessert glaasje met chocolade 

mousse en Tiramisu kwamen kant en klaar uit de 

verpakking. Een heerlijk glas wijn en een Irish 

coffee maakten de diners helemaal af. Nu 

hebben we weer een heel jaar om nieuwe 

recepten uit te vogelen voor het komende 

jaar. 

 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw hebben we het verder rustig 

gehouden en zijn alleen de deur uit geweest voor boodschapjes 

en “diesel-fietsen” tot de tank helemaal opgetopt is. Er staat 

zelfs nog 45 ltr in de bakskist als reserve. Want 1 januari wordt 

de diesel ineens een stuk duurder. We hoeven dus echt niet naar 

de sportschool voor fitnesstraining ondanks dat we nu 

elektrische fietsjes hebben. We “diesel fietsen” nu 7.5 km i.p.v. 

de 2.5 km. Ook de fietsjes van- en aanboord zetten, vergt wat 

krachttoeren met het hijsen m.b.v. een val en lierhandel en trek- 

en sjor acrobatiek op de steiger bij de landing. Daarna moeten 

de tankjes nog op de boot gesjouwd worden en in de tank gekiept! 

 

De weersomstandigheden veranderden snel in het nieuwe jaar. Na de regen eerst flinke vorst en daarna 

sneeuw, bakken vol! We volgden de landelijke “sneeuw alerts” nauwgezet om te bepalen wanneer 

we de deur uit moesten om de broodnodige boodschappen, zonder valpartijen aanboord te 

krijgen. Ook nog wanneer water laden i.v.m. eventuele afsluiting bij vorst etc. Het hele land 

had veel eerder veel hinder ondervonden van gladde wegen en veel sneeuw dan wij in 

Groningen. Hier (nog) geen centje pijn. Wel was het koud gedurende een aantal nachten 

(max. -6°C) maar overdag nog steeds boven 0 of 0 graden. Dus Kabola tandje hoger. 

https://zeezwaluwtravels.com/2018/08/26/feestelijke-recepten/
https://zeezwaluwtravels.com/wp-content/uploads/2018/08/simplele-waldorf-salade.pdf
https://zeezwaluwtravels.com/wp-content/uploads/2018/08/mini-varkensrollade-met-cerrano-ham.pdf
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Pas op 5 januari viel hier de eerste sneeuw wat bleef liggen. De bezem moest eraan te pas komen om de 

steiger naast de Zeezwaluw en de rest tot aan het trapje naar de kant, schoon te vegen. Soms met de 

achterkant als “sneeuwschuiver”. Daarna strooien om het aanvriezen te voorkomen. Bij Christa konden 

we gelukkig strooizout ophalen en flink op de steigers uitstrooien. Ook viert noaberschap hier hoogtij 

want de buren kwamen 2 x onze steiger sneeuwvrij maken met de sneeuwschuiver van de havenmeesteres. 

Zelf hebben we 3x de exercitie uitgevoerd. Ook het hele dek en de kuip 3x sneeuwvrij gemaakt (met een 

stofblik) om te voorkomen dat alles samengedrukt wordt en je het er niet meer afkrijgt. De nacht van 

9-10 januari werd door de harde wind en vorst (-6°C) de losse sneeuw weggeblazen van ons “schone” dek 

en de natte rest waren “droog gevroren”. Alleen de kuip moesten we vanmorgen uitgraven want daar was 

veel sneeuw opgehoopt. Volgens de voorspelling is dat voorlopig de laatste sneeuw. 

Hieronder wat sneeuw foto’s  

Veel sneeuw aan dek De stuurstand vol sneeuw 

Laagdikte aan dek    De Oosterhaven in sneeuw en kerstverlichting 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noaberschap
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De boeg en het anker besneeuwd Onze toegang sneeuwvrij gemaakt 

 

In de nacht van 10 op 11 januari krijgen we waarschijnlijk -10°C vorst. Dus 

kachel tikkie hoger en ’s avonds samen lekker diep onder het dekbed 

kruipen. Zo koud is het niet meer geweest sinds de winter van 

2020-2021 toen we net terug waren in Nederland. Dus de shock is 

niet zo groot als toen. 

Beide dagen zijn we heerlijk binnen gebleven om ongewenste 

valpartijen te voorkomen (goede smoes om niet te zeggen dat we het te koud 

vonden). 

 

Vanmorgen 11 januari werden we wakker van de stilte buiten alleen wat gekraak … een ijslaagje tegen de 

romp want het had flink gevroren. En het was nog -7°C buiten! Iedereen lag nog in zijn/haar warme bed! 

Wij snel de schoenen aangetrokken om vanaf dek wat foto’s te maken. De Oosterhaven was compleet 

dicht gevroren. 

 

De Oosterhaven dichtgevroren 
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Maar ook het Eemskanaal was dicht gevroren. Dat gebeurt niet zo vaak want de laatste keer was in de 

winter van 2020-2021, toen schaatsten ze hier. Zou dat dit jaar ook weer kunnen gebeuren? ….. 

Het Eemskanaal naar het Oosten    Eemskanaal naar het westen 

 

Schaatsen en sleeën in 2021 

 

Riens en Ineke Elswijk 

Recensie Oudejaars conference 2025 

Wordt vervolgd 

Schaatsen en sleeën op het Eemskanaal in 

2021  

https://www.theaterkrant.nl/recensie/oudejaarsconference-2025-perspectief/peter-pannekoek/

