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Aeolus, God van de winden 

 

oals jullie waarschijnlijk al begrepen hebben, liggen we nog steeds op stootgaren in Delfzijl. De 

wind is ons nog steeds niet gunstig gezind. Aeolus, de God van 

de Winden, lijkt ons deze zomer te vergeten. 

 

De voorspellingen tot nu toe, waren dramatisch, te hard, geen wind of 

uit het noorden waar we heen willen. Aangezien we toch tijd hebben 

zijn we maar eens in het verhaal van Aeolus gedoken. De Grieken zijn 

tenslotte bekend om hun wijsheid, toch? 

 

Aeolus, is een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie. 

In de Griekse mythologie was Aeolus, een zoon van Poseidon, 

aangesteld als de Bewaarder van de Winden, die de vier winden 

beheerste die over de aarde waaiden. De vier winden waren 

Boreas (noordenwind), Zephyrus (westenwind), Eurus 

(oostenwind) en Notus (zuidenwind). 

Aeolus hield deze winden opgesloten in een grot en kon ze als 

hij dat wilde uitzenden om wind te brengen.  

Aeolus ontmoette Odysseus op de Liparische Eilanden. Hij gaf 

deze een zak mee, waarin de tegenwinden zaten, zodat 

Odysseus nooit last van tegenwind zou hebben. De reisgenoten 

van Odysseus waren echter zo nieuwsgierig, dat ze in de zak 

keken. De tegenwinden ontsnapten, waardoor Odysseus zijn 

bestemming niet kon bereiken. 

 

Wij hebben geen reisgenoten die stiekem in de zak met tegenwinden kunnen gluren om ze te laten 

ontsnappen en ons in Nederland houden. Of hebben de parkietjes stiekem aan het touwtje van de zak 

gekabbeld omdat ze niet willen schommelen op ons bootje???? Wie zal het zeggen. Echter de zak met 

tegenwind is helemaal losgeslagen. Soms lijkt er even minder uit het noorden of noordwesten te waaien 

en doet bij ons de hoop op vertrek gloren. Helaas na 24 uur of eerder gaat die hoop weer door de drain. 

Het lijkt wel of 5 jaar verblijf in Nederland, zonder zeiltochtje, nog niet lang genoeg is voor Aeolus. 

Misschien vindt hij dat we voldoende gevaren hebben in ons zeilers leven. 

Daar zijn we het niet mee eens en we bestuderen trouw elke ochtend (en soms nog een keer ’s avonds) 

de Gribfiles (XyGrib). Tot nu toe geen gunstige wind. 

 

Zoals altijd, is de wind voor de één ongunstig, 

terwijl het voor de ander een groot geluk is. Het 

geluksgeval was in ieder geval het “Vlieger festival 

Delfzijl” van afgelopen zondag. Aangezien we er 

toch waren, nix te doen hadden en het prachtig 

zonnig weer was, zijn we naar het strand gelopen 

om dit spektakel te bewonderen. De blauwe lucht 

met wolken en prachtige windveren beloofde veel 

goeds. Bij het strand aangekomen, stond er een 

licht briesje en de eerste vliegers, matrasvormig, 

stonden al in de lucht. Daar waren geoefende 

professionele vliegeniers bezig dat zag je zo. 

 

 

 

Z 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aeolus_(mythologie)
https://opengribs.org/en/xygrib
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Op het strand werd er gerommeld met speciale vormen; een lijn met allemaal vissen, een ballonnenboog 

en een slappe draak en 2 enorme vissen. Aan de andere kant was net een gele eend/kip aan zijn reis 

omhoog bezig. 

Vlak daarnaast werden de 

Smurf en Smurfin tot 

leven gewekt. De 

Smurf was er als 

de kippen bij om 

de lucht in te gaan 

terwijl de Smurfin 

eigenlijk liever op 

het strand lekker in het 

zonnetje wilde blijven …. 

 

Het werd steeds drukker en bij de strandtentjes stonden ze in de rij om vliegers te (ver)kopen. Kinderen 

met hun ouders stonden tot aan de knieën in het water heerlijk met zelfgemaakte producten te vliegeren. 
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Diverse vissen 

Lijkt een inktvis vlieger 

 

Het was een heerlijk schouwspel en tot laat in de middag zagen we zelfs in de haven de hoogste vliegers 

nog in de lucht staan. Aeolus heeft dus heel erg zijn best gedaan om het Festival te doen slagen.  

 

Hopelijk vindt hij dat wij ook op korte termijn een gunstige wind verdiend hebben door ons geduldige 

wachten. Houd de AIS dus in de gaten. Fijne zomer met goede wind en veel zon gewenst. 

 

Note: Bij het ter perse gaan van dit Zeezwaluw Suffertje lijkt er vanaf as vrijdag 18 juli een 

aantal dagen een zuidelijke wind te staan. We gaan ervanuit (indien dit zo blijft) dat we vrijdag 

morgen rond 6 uur met hoogwater de Neptunushaven verlaten. 

 

Wordt vervolgd 

Overzicht van het strand met activiteiten 


