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Echt winter tot aouv de Kerstdager

0g geen 2 weken na ons laatste Zeezwaluw Suffertje zijn de herfstige omstandigheden over
gegaan in een heuse winter. Gelukkig was ons kacheltje na een 3-keer scheepsrecht operatie weer
helemaal gereed voor de taak ons warm te houden.
We zitten dus heerlijk warm en nu ‘s nachts met alle deuren open (behalve de ingangsschot jes) hebben
we heuse “centrale verwarming” van ongeveer 17-18°C. Top dus!
De dieseltank zit tot aan de nok vol even als de watertank. Het water is nl gisteren afgesloten i.v.m. de
vorst van 3°-5° graden. Christa, de havenmees’rer'es had iedereen gelukkig gewaarschuwd dus er werd
2 ¥ e volop water getankt op de steigers
die inmiddels al wit zagen vanwege het
opvriezen van de mist.
In de douche ruimte staat alweer een
grote bak (50kg) strooizout gereed
voor gebruik op de steigers. Daarmee
is de winter wel serieus aan het
worden.
De langs steiger naast de Zeezwaluw
hebben we direct gestrooid net als
het stuk naar het trapje naar de kade.
Safety firstl Daardoor lag er
vanochtend bij ons geen gladde
"wittigheid”, zoals op de niet bestrooide steigers. Zouden we dan nu echt een witte Kerst krijgen???
Gezien de weersvoorspelling voor de komende 10 dagen, lijkt dat er wel op. Vanmiddag snel opzoek gegaan
naar de Kerstballen en -lichtjes om de kajuit in kerstsfeer te tooien. De lichtjes hangen intussen al.

Vanmorgen om 11 uur hebben we een deel van de "Street Art wandeling” gedaan. Het was nog erg rustig
op straat en niet zo koud. Het eerste gedeelte (3.5km) van deze bijzondere wandeling het dichtste bij
ons, hebben we nu gedaan. Het was erg leuk om te doen, ook omdat we eerst de beschrijving van de
bijzondere Street Art hadden gelezen op het internet.
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Schildering halverwege de Pap

De fotoserie is over de bezochte Street Art, waarvan de laatste 2 foto's
zijn genomen in de Papengang in het uitgaanscentrum van Groningen. Voor
de echt geinteresseerden, volg deze link voor de achtergrond en de
betekenis van deze Street Art.

Terug wandelend naar de Zeezwaluw kwamen we ook langs de etalage van
de Happy Walker, een
schoenenzaak. De etalage was
al mooi in Kerstsfeer. Voor ons
is dat pand extra leuk vanwege
de herinnering uit onze jeugd
(heel lang geleden). We weten
dat het pand vroeger een De
Gruiter winkel was. Daar kreeg
jenl het "snoepje van de week"”
bij de boodschappen! Dat vergeet een kind natuurlijk nooit!
De gevel van de Happy Walker is nog steeds getooid met de
blauwe/groene “De Gruiter” tegels.

Dit is alweer het laatste Suffertje van 2022 want de redactie gaat zoals jullie weten van voorgaande
jaren, op "Kerstreces”. In het nieuwe jaar gaan we jullie weer verwennen met onze
wederwaardigheden vanuit een eerst nog winters Groningen.

Note: de raadsel foto in het 11% Suffertjes kunnen we nog hiet oplossen. Dat
moet wachten tot 2023

Voor nu wensen wij jullie met de onderstaande Kerstwens hele fijne feestdagen.

Wordt vervolgd in 2023!
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https://www.anwb.nl/wandelen/routes/street-art-route-groningen

“Het Zeegwaluw Suffertie”’, Nr 12 2022

e S

Warme feestdagen
en een
energiek 2023
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