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Een “vroeger” reisje … 

Correspondent in Martinique 

 

r was eens ……, nog niet zo heel lang geleden, een tijd die “vroeger” heette. Iedereen, ook 

de Zeezwaluwtjes kon gewoon vrij reizen waar dan ook maar heen. Dat ging zo …. 

 

Je arriveerde ergens met je bootje in een nieuw land 

met een interessante historie. Dit land wilde je graag 

verkennen. Vaak lopend maar als je iets verder wilde 

exploreren, huurde je een autootje en trok verder 

landinwaarts via mooie routes. Op die manier kon je de 

bijzonderheden van dat (ei)land bezoeken. In dat 

“vroeger”, deden de Zeezwaluwtjes dat vanuit Le Marin 

in Martinique. De bemanning wil jullie meenemen op een 

dergelijk tripje in het verleden. 

 

Op één van deze autoritjes reed de Zeezwaluw 

bemanning naar Sainte Anne een lieflijk dorpje aan de 

ingang van de baai naar Le Marin. De rit erheen was prachtig. Vanuit hun thuisbasis, de werf 

Carenantilles moest eerst de “stad” Le Marin omcirkeld worden om zo aan de zuidzijde van de 

baai te komen. De stad Le Marin kenden ze al goed, door het vele wandelen. Met de auto werd de 

bekende route langs de baai gevolgd. 

De naakte Yoles op het strand De Yoles onder zeil 

Langs het strand, waar de authentieke naakte Yole-zeilboten op het droge liggen te wachten op 

hun kapteins die hen optuigen om te varen. Buiten de stad, gaat het landschap al snel over in 

grazige weiden met een bijzonder soort witte koeien. 

Het bochtige landweggetje mondde uiteindelijk weer uit bij de baai vlak bij Sainte Anne. 

Parkeren langs de weg was geen probleem en de zeezwaluwtjes maken mooie foto’s van de wel erg 

volle ankerbaai en het strand. (april 2020 liggen er rond de 300 schepen geankerd). 

 

E 
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Overzicht Saint Anne baai 

Deel geankerde schepen Het mooie zandstrand 

Ze hebben een mooi weids uitzicht over zee richting het onzichtbare 

eiland Saint Lucia ten zuiden van Martinique. 

 

Ze rijden weer een stukje verder en parkeren de auto vlak bij de 

dorpskern.  Van daaruit wordt het dorp verder lopend verkend. Er zijn 

mooie smalle straatjes met kleine winkeltjes. Links en rechts worden 

op de muren, schitterende graffiti schilderijen gespot. Prachtig! 

 

 

De dorpskern is een met bomen omzoomd plein aan het water. 

Zeelui moeten altijd even uitkijken over het water, ook nu. De 

zeezwaluwtjes zien een mooie perfect onderhouden steiger 

om de bijbootjes aan af te meren. 

 

Beide kanten van de steiger zijn dan ook aardig gevuld. 
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plein gedeelte voor de steiger de dinghy steiger 

Zeilers staan gezellig in groepjes te kletsen, voor ze in hun ”auto” stappen en naar hun geankerd 

drijvend huis terugkeren. Rond het middaguur is het op de terrasjes ook gezellig druk, ook weer 

met zeilers. Het zonnetje schijnt en het dorp ziet er ongelooflijk gezellig uit. 

Kerk aan het eind van het plein Vooraanzicht kerk 

 

De bemanning wandelt de supermarkt “8 à Huit” aan het plein binnen voor wat kleine 

boodschapjes.  De kleine winkel heeft een onverwacht groot assortiment. 

De paden zijn erg smal, nog geen winkelwagentje breed! 

Oppassen geblazen dus want de rugzak raakt al bijna de 

andere rij. Hier weet de bemanning ook helemaal 

onverwacht 2 Nederlandse peperkoeken 

(ontbijtkoek) te scoren. Jammie, heerlijk als 

ontbijt! 

Via een achteraf straatje belanden ze weer op 

het parkeerterrein en rijden dezelfde weg terug 

naar de Carenantilles in Le Marin en de Zeezwaluw. 

 

Niet lang na dit uitstapje was het gedaan met 

onbekommerd buitenspelen. Maar ook die mooie tijd 

breekt weer aan, heus. Wanneer en hoe de wereld er dan uitziet en 

of “vroeger” weer “vandaag” wordt …. Niemand die dat weet. Toch gloort aan de verre horizon 

een streepje licht….. 

~~~/)~~~ 
 


