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 Uitvliegende Zeezwaluwen

 

Correspondent te Portimão 

 

Om opnieuw te genieten van het achterland van Portimão, wordt voor een paar dagen een 

autootje gehuurd. Als de gebruikelijke exercitie van zware boodschappen en diesel halen achter 

de rug is, gaat het landinwaarts. 

 

De oude bergweg met eucalyptus bomen volgend naar Monchique en daarna nog verder omhoog 

naar de uiterste top Foja. Dit punt is het hoogste van het vasteland van Portugal, waar op een 

heldere dag niet alleen de 

zuidkust maar ook de 

westkust van Portugal heel 

goed zichtbaar is. 

 

Als de Zeezwaluwtjes op de 

top zijn is het echter wat 

heiig en is de zee amper 

zichtbaar. 

Wel is in de verte Portimão 

waarneembaar. Van de 

westkust is niets te zien, 

helaas. 

Een mooie route naar 

beneden leidt voorbij grote 

sinaasappelboomgaarden 

rond Silves. Aan de 

doorgaande provinciale 

staan vele kraampjes die zakken vol sinaasappels, mandarijnen en meloenen te koop aanbieden. 

Hier kan de bemanning geen weerstand aan bieden en koopt 6kg overheerlijke navelsinaasappels 

voor slecht €4,= 

Een dagje later wordt nog een snelle tocht naar Ayamonte (Spanje) ondernomen en vandaar naar 

het lieflijke plaatsje Alcoutim weer aan de Portugese kant van de Guardiana rivier voordat de 

terugtocht naar Portimão weer wordt aangevangen. 
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