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Schuurfeest in Faro  

 

Correspondent te Faro 

 

oals de trouwe lezers van het Zeezwaluw Suffertje al weten, is de bemanning heerlijk aan 

het feesten in Faro. Het is dag-in dag-uit dolle pret met het Zeezwaluw schuurfeest. 

Horen en zien vergaat de omwonende bootbewoners op hoog niveau. 

 

Doorgaans is het redelijk stil op de 

stallingsplaats voor “bootjes op het 

droge” in het natuurgebied van Faro. Ten 

minste, voordat de Zeezwaluw aan land 

werd getakeld. Daarvoor was de grootste 

lawaaiproducent het nabij gelegen 

vliegveld van Faro, aan de overkant van 

het natuurgebied en de werf. 

 

De huiscorrespondent meldt met enige 

schroom dat het vliegveld qua 

lawaaiproducent naar nummer 2 op de 

lijst is gezakt. Vanaf 9 uur ´s ochtends, 

jankt de elektrische schraper 

(werkbreedte 5 cm) bij de Zeezwaluw terwijl de (intussen nieuwe) schuurmachine net een tandje 

lager in geluid toch nog een aardig deuntje meezingt. 

 

Blijkbaar heeft de bemanning genoeg van het wijsje, want de gele oordoppen zorgen ervoor dat 

het geluidsniveau aanzienlijk gedempt wordt. Ze horen zelfs zo weinig, dat om hun aandacht te 

trekken er op de schouder getikt moet 

worden. Onder de medebewoners staan ze 

momenteel al bekend als “The noisy people!” 

 

Gelukkig stopt de bemanning regelmatig voor 

een koffie- en lunchbreak. Zo tussen 4 en 5 

uur worden de gereedschappen 

schoongemaakt en alles weer in de kuip 

gehesen met de emmerlift en de rommel onder 

de boot opgeveegd. 

 

Als de hele zooi weer is opgeruimd, is een 

douche het volgende verplichte nummer vóór 

een drankje en/of hapje in de kuip geserveerd 

wordt. Het einde van de werkdag voor de “noisy people” en de rust is weergekeerd op de werf. 
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