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Al 1 decennium reizen met Zeezwaluw 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

pril 2012 was het alweer 10 jaar geleden dat de bemanning het huis in Willemstad 

verruilde voor de Zeezwaluw. De tijd vliegt zoals zij ervaren hebben. 

 

In de 10 jaar hebben ze 25 landen bezocht via het water. Als eerste vele landen in de Oostzee 

tot aan Sint Petersburg in Rusland toe. Bij terugkomst in december in Nederland, verbleven ze 

de winter van 2002-2003 in hartje van Rotterdam, in City marina. 

 

Hier werden verbeteringen en aankopen van de wensenlijst doorgevoerd maar ook werd er nog 

wat gewerkt naast familie- en vriendenbezoeken. In mei 2003 werd de koers van de Zeezwaluw 

zuidwaarts.  

 

Al kusthoppend langs 

de westkust van het 

Europese land 

belandde de 

Zeezwaluw en haar 

bemanning voor de 5-

maanden winterstop 

in Portimão, Portugal. 

Voorjaar 2004 ging 

de tocht oostwaarts 

de Middellandse Zee 

in totdat ze weer 

land bereikten, 

Israël. Vandaar uit 

weer continue 

westwaarts tot 

opnieuw de 

Atlantische Oceaan bereikt werd. 

In de Atlantische Oceaan liggen diverse mooie eilandengroepen die uitgebreid bezocht worden. 

De winter van 2011-2012 wordt op de Canarische eilanden doorgebracht en is het eerste 

decennium vol! 

 

Klik hier voor meer overpeinzingen van de bemanning en hun ervaringen als “live-aboards” in het 

eerste decennium. 
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https://zeezwaluwtravels.wordpress.com/2017/01/15/eerste-decennium-ab-zeezwaluw/

