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 Beeldende kunst in Las Palmas

 

Correspondent te Las Palmas 

 

lenteren door de stad Las Palmas is elke keer weer een belevenis. Rond Kerst trokken 

vooral de mooie straatverlichting en fraai uitgedoste etalages de aandacht. Maarl tijdens 

Carnaval straatversieringen zoals hoge tribunes en podia het straatbeeld bepaalden. 

 

Tussen al deze tijdelijke “Kunst” vallen de mooie beelden soms in het niet. Toch behoren zij ook 

hun aandacht te krijgen. Bijvoorbeeld het oude vrouwtje met de spelende en kopjes gevende 

poezen rond haar voeten op een door 

palmen omzoomd plein. 

Of de staande man leunend op zijn 

wandelstok naast een stoel met 

boeken, net of hij staat te oreren. 

Over de ontdekkingsreiziger 

Columbus misschien? Want je vindt 

hem naast het museum “Het Columbus 

Huis”. 

 

Op de overdekte markt zag de crew 

een jonge vrouw een beetje verloren 

op een kruispunt van kraampjes staan, 

was ze de weg soms kwijt? Ook de 

jachthonden die de wacht houden aan 

de rand van het toegangspad naar het museum van de moderne kunst, zijn de moeite waard. 

 

Echter, soms zie je ook zomaar een levend mens op een bankje zitten om uit te rusten zoals bij 

“de Deugd in het midden” op de fotocollage is te zien. 

 

Deze stenen of bronzen beeldhouwwerken van gewone dagelijkse menselijke bezigheden en hun 

huisdieren zijn niet de enigen in de stad Las Palmas maar voor de crew wel degene die ze het 

vaakst zien tijdens hun wandelingen. 
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