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 Angra do Heroísmo

 

Correspondent te Angra 

 

a gedane arbeid is het goed rusten”, zegt het welbekende spreekwoord. De bemanning 

van de Zeezwaluw huldigt dit gezegde alsof ze het zelf hebben bedacht! 

 

Zodra de Zeezwaluw weer in het water ligt, worden 

alle gereedschappen, verfblikken, kwasten en andere 

“dok” werkattributen weer voor 3 jaar diep 

weggeborgen onder banken en in diepe donkere 

hoeken en gaten. Het is nu tijd voor relaxen. 

 

De bemanning wordt gesignaleerd met 

(luister)boeken of Sudoku puzzels in de kuip of door 

Angra wandelend genietend van de historie van de 

oude stad. De beschilderde kademuur wordt met een 

bezoekje vereerd evenals de mooie promenade 

terwijl de Zeezwaluw zachtjes dobbert in de 

jachthaven aan haar landvasten. Het is nu rustig in de 

marina, weinig gaan of komende zeilschepen. 

 

Na een paar dagen begint de zee toch weer te trekken. 

Nog wat laatste boodschapjes in Angra voor de lijnen 

worden losgegooid en ze langzaam uit hun box varen. 

Eenmaal uit de haven wordt de koers oostwaarts naar 

Praia da Vitória. 
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