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 Lanzarote

 

Correspondent te Lanzarote 

 

e Zeezwaluw is alweer bijna 3 weken gesignaleerd in Arrecife aan de oostelijke kust van 

Lanzarote. Gezellig zwierend achter het anker in de baai met uitzicht op een klein 

strandje en een fort aan de ene en een container terminal aan de andere kant. 

 

Daarnaast meren dagelijks meerdere enorme 

cruiseschepen af met duizenden passagiers die de stad 

onveilig maken. Een bedrijvigheid met stadse allure dus. 

Maar gelukkig stoppen alle havenwerkzaamheden om 18 

uur en zijn alle passagiers voor donker weer ingescheept 

waarna de schepen vertrekken naar een volgend eiland. 

De rust daalt weer neer over de ankerbaai. De volgende 

dag begint het hele circus opnieuw. 

 

Doordat de wind bijna continue N of NO is, geniet de 

bemanning meestal van het uitzicht richting oude stad en vissershaven. In de eerste 2 weken 

liggen er nog wat medestanders in de baai, maar langzaam dunt het veld met ankeraars uit. 

Lanzarote blijkt nl ook een springplank te zijn voor vertrek naar de Carieb. De ankerplek is erg 

beschut en rustig terwijl alle winkels op loopafstand zijn waaronder vele watersportzaken. Een 

waar paradijs voor nautische artikelen terwijl de prijzen met slecht 5%VAT scherp afsteken 

tegen die op het vasteland van Europa. 

 

Om meer van het eiland te zien, wordt een autootje gehuurd. Op de driedaagse autotoer wordt 

het bijzondere eiland kriskras doorkruist. Het landschap vol vulkanen, lavabedden en artistieke 

rotsformaties is bizar maar ongekend mooi, af en toe lijkt het net een maanlandschap. Op een 

mooi uitzichtpunt vanaf de hoge NW-kust kan de bemanning zelfs hun eerste ankerplek in de 

Canarische eilanden, op Graciosa zien. 
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