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Onwverwachte ontvangst ®

Correspondent te Culatra

e aankomst van de Zeezwaluw in Portugal verliep niet onopgemerkt. Een SMSje melde ons
bij aankomst in de marina van Olhdo, dat Marianne en Rob (schoonzus en zwager) op de

kade stonden.

Helaas konden we elkaar niet begroeten, het hek van
de marina zat muurvast op slot en de bewakingsman
kwam ons melden dat we niet mochten blijven en
acuut weer moesten vertrekken. De marina was geen
openbare marina meer. De bemanning was behoorlijk
aangeslagen dat ze na bijna 900 zeemijlen werden
weggestuurd terwijl familie op de kant stond als
welkomstcomité.

Gelukkig is het de eeuw van telecommunicatie en na heftig heen en
weer SMS-en kon er een afspraak worden gemaakt voor de
volgende dag. Omdat de Zeezwaluw ten anker ging bij Culatra,
zouden Marianne en Rob de volgende dag met de pont van 11 uur
van Olhdo naar Culatra komen.

Eenmaal op de pont verrasten ze de bemanning opnieuw omdat ook
Lidy en Johan met de pont meekwamen. Met zijn 6en hebben we
een geweldige en gezellige dag gehad op Culatra. Bijkletsen,
wandelen heerlijk lunchen en borrelen. De dag vliegt en om 6 uur s
avonds gaan ze met de pont terug naar Olhdo, laten bemanning en
Zeezwaluw achter terwijl zij hun vakantie in Portugal vervolgen.
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