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 De Zeezwaluw is gevlogen

 

Correspondent te Cagliari 

alf april is het dan eindelijk zover, de Zeezwaluw is gereed om het ruime sop te kiezen. 

Alle voorraden zijn ingeslagen, de lifelijnen liggen aan dek en de kachelpijp weer 

onderdeks. 

Het voorzeil gaat op de rol en op zaterdagmorgen 17 april om even voor 7 uur gaan de lijnen echt 

los. David van de “Saphier of Oz” is de enige die wakker is en zwaait hen uit en doet hier verslag 

als de plaatselijke correspondent. 

 

In een akelig dun ochtendzonnetje met een fris noordelijk windje tuffen ze de marina uit 

richting uitgang van de diepe baai van Cagliari. 

De Genua helpt een handje mee om de 

aangegroeide Zeezwaluw wat extra voorgang 

te geven. Volgens de crew is het heerlijk om 

de schommelingen van de boot weer te voelen. 

Na 30 mijl westwaarts te hebben gevaren 

plonst het anker voor het eerst in 6 maanden 

weer te water. 

Ze zijn in de schitterende baai van Malfatano 

aangekomen. Tweezaam wordt er genoten van 

deze schitterende baai met azuurblauw water 

omgeven door mooie witte zandstranden. Het 

is nog steeds genieten van het zeilend reizen. 

 

De volgende dag verlaten ze deze schitterende plek en 

motorsailen naar de baai van Porte Ponte Romano, de meest 

zuidwestelijke baai van Sardinië. Hier wordt de bodem 

ontdaan van ware mosselbanken, (het gevolg van de in Turkije 

gebruikte Griekse milieu vriendelijke antifouling) met de 

speciaal ontworpen “pikhaak-mosselschuiver”. 

 

 

Na de schoonmaakcapriolen wordt gewacht op een goed weerwindow voor de 5 daagse oversteek 

naar het vasteland van Spanje. 
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