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Bezoek uit Nederland 

 

Correspondent te Cagliari 

 

e eerste bezoekers uit Nederland zijn alweer gekomen en gegaan. Op Halloween avond 

kwamen Joyce en Bert op het vliegveld van Cagliari aan. Na een telefoontje konden we hen 

na 2 jaar begroeten in hun Hotel Mediteraneo vlak bij de haven. 

 

Die avond evenals de rest van de week hebben we gezellig bij 

gekletst onder het genot van een Sardinees wijntje. Overdag 

hebben we in stralende zonneschijn met af en toe een windje, vele 

mooie plekjes bezocht in en rondom Cagliari. 

 

De oude ommuurde stad was een 

killer wat lopen betreft maar 

gelukkig was er een lift naar het 

hoogste punt. Hier hebben we 

dankbaar gebruik van gemaakt. 

Bovenop werden we beloond met 

een schitterend uitzicht over de 

stad, de haven en alle marina’s. 

Na een enorm gezellige week die veel te snel omvloog hebben we 

weer afscheid moeten nemen van Joyce en Bert. 

 

Het werd het weer erg stil op de Zeezwaluw. 
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