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Afscheid van Rhodos 

 

Correspondent te  

 

ns afscheid van Rhodos wordt later dan we in de planning hadden opgenomen. Ook dit 

keer speelt het weer niet mee. De voorspellingen worden vanaf 15 maart elke dag 

nauwlettend gevolg. 

 

Maar de vele regenbuien en harde wind uit het westen of noordwesten zijn niet echt uitnodigend 

om de zeilen te hijsen. De tocht naar Kreta is 140 NM en zal ook een nachtje doorzeilen 

inhouden. De temperatuur van 10-15 graden vinden we ook wat aan de magere kant. Kortom, dag 

na dag verstrijkt zonder dat 

de bemanning het voorzeil 

gereed maakt, daarentegen 

passeren gezellige avondjes, 

BBQ’s met nieuwe vrienden 

de revue. 

Eindelijk op de laatste dag 

van maart lijkt de wind in de 

goede hoek te zitten. Een 

windje 3-4 uit het noordoosten moet ons een heel eind in de goede richting brengen. Bij een 

laatste bezoek aan de bakker en groenteboer wordt de broodnodige mondvoorraad voor de 2 

daagse tocht ingeslagen. 

 

Terugkomend uit de stad informeren we de 

Nederlandse winter live-a-boards, de SY 

Aquamarijn en de SY Lisa, dat we zodra we de 

Zeezwaluw gereed hebben, vertrekken. 2 uur 

later wordt de loopplank die ons bijna 3 

maanden van- en naar de wal heeft gebracht, 

ingehaald. 

Op de kade staan de bemanningen van de 

achterblijvende schepen ons uit te zwaaien. 5 

kinderstemmen wensen ons goede reis en we 

beloven elkaar te e-mailen. De meeste schepen 

zullen we ergens onderweg weer zien aangezien 

allen westwaarts varen.  

 

Direct buiten de haven kunnen we de zeilen hijsen en kruisen rond de NE kaap van Rhodos, het 

zeilseizoen is begonnen! 
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