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Afscheid van de winter 

 

Correspondent te Rhodos 

 

u het weer wat beter begint te worden begint het leger van live-aboards zich wat te 

roeren. De eerste berichten van vertrekkende schepen zijn er al. Een Duitse zeilboor die 

2 maanden in Rhodos heeft gelegen, neemt het voortouw. 

 

Zij vertrekt op een van de eerste dagen zonder 

regen of wind. Op de ander schepen begint iedereen 

ook onrustig te worden en de vragen van: "wanneer 

vertrekken jullie?" zijn niet van de lucht. 

 

Afscheid nemen van de winter en van elkaar doen we 

dan ook door middel van een gezamenlijk 

georganiseerde BBQ op de kade achter de schepen. 

Op de afgesproken zaterdag, nadat de hevige 

zuiderstorm met veel overkomende spray is gaan 

liggen, kunnen we gelukkig in de namiddag de geplande 

BBQ door laten gaan. 

 

Een enorme BBQ wordt geleend van lokale vrienden, iedereen maakt wat bijzondere salades en 

de schalen met klaargemaakte spiesjes worden in drommen aangeleverd. 

 

Ook de limonade (voor de 5 kinderen in 

het gezelschap) het bier en de wijn zijn 

in ruime mate aanwezig en vinden 

geleidelijk aftrek tijdens de gezellige 

middag op de kade. Pas om 8 uur als het 

al donker is geworden, scharrelt 

iedereen terug naar zijn of haar boot en 

is de kade weer van de tientallen katten 

die de kade en de basaltblokken 

bewonen. 

Het was enorm gezellig en een prima 

afsluiting van de winter en een goede 

start voor het seizoen. 

Het seizoen voor de Zeezwaluw zal ergens in de 3de week van maart starten. Dan gaan de 

landvasten los en de koers wordt richting oost Kreta. 
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