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Carnowvall  Rhodos
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Correspondent te Rhodos

verteld. De bemanningen van de Nederlandse zeilschepen in Mandraki, de Aquamarijn, Lisa

Een week na het eigenlijke Carnavalsfeest is het in Rhodos (kinder)carnaval wordt ons

en Zeezwaluw, wandelen richting oude stad voor het spektakel.

De 6 volwassenen 5 kinderen (hoe toepasselijk
met 11 personen) hebben zich niet verkleed
maar wel wat slingers omgehangen.

In het centrum bij het pleintje met de
uilfontein is een heus podium gebouwd. Na een
halfuurtje muzikaal wachten wordt er in het
voor ons onbegrijpelijk Grieks het een en ander
aangekondigd. Een paar groepen jongeren, met
diverse kleuren hoofddoekjes krijgen uitleg
over een even later overhandigd papieren

rolletje met lint.

Aangemoedigd door het publiek verlaten ze het podium en uit
ons zicht de stad in, wat gaan ze doen ..... we zijn er niet achter
gekomen!

Even later komen er diverse groepen kinderen hun dansjes,
acrobatische- of balletkunsten op het podium vertonen. Het
publiek is matig enthousiast. Na een uurtje hebben we het wel
gezien, het is leuk voor de lokale bevolking vooral voor de
moeders en vaders maar van “Carnaval” kun je nauwelijks
spreken!

Met z'n 1l-en wandelen we weer terug naar de schepen en
genieten in de haven verder van onze zondagmiddag.
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